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Van de redactie

Ook dit exemplaar van het kerkmagazine staat
weer vol activiteiten, verslagen en oproepen.

Binnen onze kerk gebeurt er van alles. De
werkgroep voor het onderhoud is druk in de
weer betreffende de fundering van de kerk.
Ook Kernteam Dienen heeft een avond over
dementie georganiseerd, maar u/jij kunt ook
aan een sobere maaltijd deelnemen.

Bent u/jij een muziek liefhebber, kijk dan even
verder in dit blad, er zijn zeker drie avonden
waar u/jij naar toe kunt gaan. Genieten van
mooie liederen en meezingen mag natuurlijk
ook.

Op weg naar Pasen. Ook dit jaar staan de
deuren van de kerk weer vaker open om samen
stil te staan bij het lijden van de Here Jezus.
Lees op pagina 6/7 en 23 meer over deze
diensten. En we mogen op Paasmorgen samen
zingen, samen bidden, samen luisteren naar
Gods Woord, samen vieren dat Hij uit de dood
is opgestaan.

Hartelijke groet,

Theo Kauffman
Janet Mahieu
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Goede Vrijdag en onze natuur

Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God
het aan het kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen
zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken.

Rom. 1:19,20

De beelden gingen de wereld over: Greta Thunberg, een 15-jarig meisje,
roept de wereldleiders op emotionele wijze ter verantwoording voor de
klimaatproblemen. De een stoort zich er aan, een ander applaudisseert.
Het thema staat inmiddels wel op de kaart.

Wat is onze positie? Hebben christenen een speciale verantwoordelijkheid
voor de natuur?

De woorden van Paulus triggeren. Hij zegt dat we door de natuur te
bestuderen wel tot de conclusie moeten komen dat God er is.

Denk aan het ontstaan van nieuw leven, de adembenemende landschappen, de verpopping van
rups tot vlinder, het insectenleven etc. etc,, En alles is zo doelgericht. Daar moet wel een hogere
intelligentie achter zitten. En die noemen wij God.

Sommigen zeggen liever te wandelen in de natuur dan een kerkdienst te bezoeken. Zij ontmoeten
God daar. Dat kan.

Maar het lukt niet om God in de natuur beter te leren kennen. De natuur zegt nog niets over wie die
God is, wat Hij van ons vraagt en belooft en waar het allemaal naartoe gaat. Daarvoor heb je toch
echt de bijbel nodig.

De Here maakte de natuur om er zelf van te genieten en ons ervan te laten genieten. Hij schiep
mensen opdat Hij ons lief kon hebben. Hij gaf ons een paradijs.

Met het doel dat wij Zijn liefde zouden beantwoorden.

Dat is uiteindelijk allemaal misgelopen. Mensen gingen helemaal voor zichzelf. Sindsdien is onze
natuur verstoord. De natuur in ons — onze aard - en de natuur om ons heen. De harmonie is weg. We
noemen dat kwaad of zonde.

Maar de Heer heeft toen direct een plan bekend gemaakt om die verstoring, dat kwaad op te heffen.
En daarin speelt Jezus een cruciale rol. Daar staan wij extra bij stil in de lijdenstijd voor Pasen.




Want wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeén
zucht en lijdt.

Rom. 8:22

De hele bijbel is de ontvouwing van Gods plan tot redding van ons. Maar ook van de hele
schepping. Het gaat niet alleen om de mensen. Ook om het dierenrijk, om de hele natuur. In het
onderwijs dat de bijbel ons geeft vinden we hele concrete aanwijzingen voor omgang met God
en met elkaar, maar ook voor onze houding tot de natuur.

Een paar voorbeelden uit vele:

- een span ossen dat de ploeg trekt moet bestaan uit 2 even grote dieren. Een groot met een klein
dier is niet goed. Het juk hangt dan scheef en dat is pijnlijk als ze de ploeg trekken.

- een stuk land mag niet meerdere jaren achtereen met hetzelfde gewas worden bepoot, want dat
put de grond uit. Het 3e jaar wordt het stuk grond zelfs rust gegund.

- de Here heeft elke 7e dag van de week tot rustdag verklaard. Die rust was een zegen voor alle
mensen maar gold ook voor de dieren en zelfs voor het land.

Ondanks die perfecte handleiding voor het goede leven zitten we vandaag met meerdere zorgen
om de natuur opgescheept. ‘De natuur zucht als in barensweeén; zegt Paulus.

Onze eigen natuur — onze aard — is daarvan de oorzaak. Onwetendheid, hebzucht, groter en
groter willen groeien, vervuiling en uitbuiting, onverschilligheid, het zijn groeiende bedreigingen
geworden. Hoe meer mensen op aarde, hoe groter het milieuvraagstuk.

Mogen we erop vertrouwen dat het de Here niet uit de hand loopt? Dat Hij ervoor waakt dat alles
kapot gaat? Jazeker, maar wel met erkenning van onze eigen verantwoordelijkheid daarbij. Hij
schakelt bij voorkeur mensen in. Ons dus.

Onze zondige natuur kan veranderen. Dat wordt bewerkt door bekering, door gebed, door trouwe
omgang met de bijbel, door Gods Geest in ons.

Die beinvloedt ons denken, ons doen en laten.

Zet dat zoden aan de dijk? Het gaat toch vooral om de vervuilende bedrijven? Om de
multinationals? Is mijn gedrag niet minder nog dan een druppel op een gloeiende plaat?

Toch maakt het uit. Zeker wanneer veel mensen veranderen. Bovendien gaat het om het principe.
Jezus, zegt ergens dat liefde tot God blijkt uit gehoorzaamheid, uit het doen wat Hij van ons
vraagt.

Hij kwam op aarde om door zijn lijden, sterven, opstaan en hemelvaart de verstoring van de
natuur, die macht van het kwaad, te overwinnen. En allen die zijn naam willen dragen zijn
geroepen om daar blijk van te geven. In afwachting van de finale doorbraak van Gods Koninkrijk:
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Geschreven door Bert van Laar, bewerking van een preek in Crosspoint




Kerkdienstenrooster

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Br. Herman Meijer uit Den Haag
19.00 Prop. René Visser uit Amsterdam Ontmoetingsdienst

Ouderling van dienst: Aly van Groenigen
Collecte: Nalezing gewas en arbeid (ochtend) onkosten kerkdienst (avond)

Zondag 22 maart

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen Kinderkerkgroep 1t/m 6
19.00 Ds. Coralie Vreugdehil uit Katwijk

Ouderling van dienst: Nadine Stolk
Collecte: Schilderwerk gebouwen

Zondag 29 maart

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Ds. Paul van Dam uit Houten

Ouderling van dienst: Cees Gijzenberg
Collecte: Kia- hulp aan straatmeisjes Ghana

Zondag 5 april

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen Belijdenis / Voorbereiden H. Avondmaal
19.00 Ds. Wim ten Voorde uit Nunspeet Gemeentebidstond

Ouderling van dienst: Arie Geluk
Collecte: seniorenzorg

Vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen Viering Heilig Avondmaal
19.00 Ds. Arjan Berensen

Ouderling van dienst: Tineke van Zanten / Marco Kok
Collecte: Compassion- adoptiekind Yente
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Kerkdienstenrooster

Zondag 12 april (Pasen)

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Ds. Jan Maasland uit Den Haag

Ouderling van dienst: Nadine Stolk
Collecte: verbeteren/vernieuwen geluid installatie kerk

Zondag 19 april

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Ds. J.B. Alblas uit Katwijk

Ouderling van dienst: Aly van Groenigen
Collecte: bloemengroet

Vesperdiensten in de Stille Week

Maandag 6 april 19.30 - 20.00 uur
Dinsdag 7 april 19.30 - 20.00 uur
Woensdag 8 april 19.30- 20.00 uur
Donderdag 9 april 19.30 - 20.00 uur

De vespers worden gehouden in de Witte Kerk, we beginnen en eindigen in stilte.




Bezoek krijgen, of op
bezoek gaan?

Wellicht heeft u zich afgevraagd waarom mijn naam tegenwoordig genoemd staat bij
het kernteam bemoedigen. Misschien bent u één van de 75-plussers die door een
bezoekbroeder of -zuster bezocht wordt. Margriet de Leede zorgt er momenteel voor
dat er voor elke oudere, die daar behoefte aan heeft, een bezoekvrijwilliger
beschikbaar is. Aangezien Margriet ook nog veel andere werkzaamheden heeft ben ik
als versterking aangetreden. Ik zal de coodrdinatie van de bezoekbroeders en -zusters
op me gaan nemen.

uabipaowag

Dus leest u dit als 75-plusser en heeft u behoefte aan pastoraal bezoek vanuit de kerk,
dan kunt u zich opgeven bij Margriet. Zij zal dit aan mij doorgeven en dan zoek ik
iemand die u kan bezoeken.

Bent u jonger dan 75 en wilt u graag een pastoraal bezoek? Schroom dan niet en meldt
u zich bij Margriet, dan zoeken we een passende oplossing voor u.

Daarnaast kan ik ook aanspreekpunt zijn voor de bezoekvrijwilligers. Bij problemen of
behoefte aan andere of nieuwe adressen om te bezoeken kunt u zich bij mij of
Margriet melden.

Uiteraard is er ook altijd weer behoefte aan nieuwe bezoekvrijwilligers.

Mocht u dat leuk vinden dan kunt u zich ook weer opgeven bij Margriet. Al bezoekt u
maar 1 adres dan is dat al fijn. Dan kunnen we de taken verdelen en wordt iedereen
ingeschakeld.

Margriet de Leede is te bereiken per email: zorg@wittekerk.nl en telefonisch tussen
18.00 en 20.00 uur op telefoonnummer: 0252-580806.

Suzan Dorst
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De volgende scholen uit Nieuw-Vennep
ressorteren onder deze stichting:

Het Mozaiek, de Polderrakkers, Opmaat, de
Ark, de Antoniusschool (Ridderspoor,
Kalslagerring) , Bommelstein, het Venne.

U bent van harte welkom!

Boerderij

"Beukenhof"

Het adres voor prima
aardappelen uien
kaas eieren groente fruit

geopend maandag t/m zaterdag
A.J. Kofoed
Hoofdweg (oostzijde) 1558
Nieuw-Vennep
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Jacco van der Laarse
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ledere dag vers uit
cigen bakkerij !

%, www.jongencelgebakservice.nl 4
W Vermeperweg 461 0252672353 4

NIELPWVENNER

OFFRINGA

WONEN & SLAPEN

Venneperweg 459 2153 AD Nieuw-Vennep
T: 0252-673361 www.offringawonenenslapen.nl

HONCOOP TWEEWIELERS

VOOR AL UW FIETSEN
GAZELLE, BATAVUS, . =
UNION

TEL.: 0252-672423

KERKSTRAAT 12

Huiberts

- INSTALLATIE TECHNIEK
\’} Gas

- Water - Elektra - Centrale verwarming

Boekweitstraat 132, 2153 GL Nieuw-Vennep
0252 687 347, www.huibertstechniek.nl
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INTERGAS

B
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Een allround installatiebedrijf waar u op kunt bouwen!



ﬂ komende tijd worden er diverse activiteiten georganiseerd. Een \
overzicht vind je op deze bladzijde. Meer informatie over de activiteiten is

te vinden in dit kerkblad, op de website en / of onze digitale nieuwsbrief.

Wil je ook een activiteit toevoegen aan het agenda overzicht? Mail dan naar

website@wittekerk.nl en kerkblad@wittekerk.nl. Je activiteit wordt dan

toegevoegd aan deze rubriek en aan de uitgebreide agenda op

W.wirtekeﬁmuaggnda. /

Agenda ;

Maandag 16 maart 20.00 - 22.00 uur Israél avond

Dinsdag 24 maart 19.30 - 20.30 uur Follwo Me

Donderdag 26 maart 20.00 - 21.30 uur Info-avond over dementie
Dinsdag 31 maart 19.30 - 20.30 uur Follow Me

Donderdag 2 april 18.00-19.15 uur Viering sobere maaltijd
Zaterdag 4 april 19.30 - 20.30 uur Inleveren rommelmarkt spullen
Maandag 6 april 15.00 - 18.15 uur Ouderenmiddag

ledere woensdag 10.00 -12.00 uur Koffieochted

De ontmoetingsdienstcommissie nodigt u van harte uit voor de ontmoetingsdienst op
zondag 15 maart in de Witte Kerk. Aanvang van de dienst is om 19.00 uur.

Voorganger is proponent Rene Visser uit Lisse, muzikale medewerking wordt verleend
door Leen de Borst (trompet), Henk van Voorst (orgel) en gospelkoor Soul2Soul uit
Sassenheim o.l.v. Paul van Mooren.

Mogen wij weer rekenen op uw komst?!

Alvast bedankt namens de ontmoetingsdienstcommissie,

Het Buurtkastje "liever delen dan weggooien"
U kunt nog steeds etenswaren inleveren voor het
buurtkastje. Maar wij verzoeken u vriendelijk

om wel op de houdsbaarheid datum te letten.

Alvast bedankt voor de medewerking.
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Van kribbe tot hruis

Jezus begon in een stal Zijn leven

Bedoeld om mensen genade te geven

Zijn kribbe bevatte het goddelijk brood
Vrijgevig te schenken aan schepsels in nood

Gods boodschap gebracht tijdens feilloos optreden
Bevatte veel woorden van zo lang geleden

De waarheid die — ongehoord - ooit was voorzegd
Bleek in gestalte voor de mensen gelegd

Vaak werd het beste in dank niet aanvaard
De leiders reageerden geschrokken, ontaard
Hier stond hun gewijde gedrag op het spel
Jezus' volgelingen geloofden Hem wel

Het leven van de Rabbi werd onmogelijk zwaar
Verwerping en verzoening bestreden elkaar
Het reddingsplan ooit door de Vader bedacht
Was niet voor ieder een verlossende kracht

Na drie jaren preken, helpen, genezen
Kwam Jezus' tijd het kruisoffer te vrezen
Vader toonde trouw Zijn bloedend hart
Voor zondaars die gebroken zijn door smart

God verordineerde Zijn diepste wens:
Verzoening bewerken voor ieder mens

Van kribbekind tot kruisdrager is het verhaal
Gedragen door Hem worden wij allemaal!

Jan van Klaveren,
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Update vanuit de pastorie

Studieverlof

De drie-en-een-halve week studieverlof zijn achter de rug. Het was goed om zelf
opnieuw geinspireerd te raken. Ik heb zeven boeken gelezen rond het centrale
thema ‘discipelschap. Daarmee zijn de studieverlofuren voor de cyclus 2014-2019
alsnog voltooid. Elke predikant dient namelijk elke vijf jaar een voorgeschreven
aantal uren aan studie te besteden, en te verantwoorden aan de organen van de
landelijke kerk. Het accent voor de cyclus 2020-2024 zal DV vermoedelijk liggen in
2021 en 2022, waarschijnlijk te besteden aan een specialisatie tot interim-predikant.

blog

Een belangrijke kerntaak binnen mijn werk is toerusting. De gemeente legt ook
aantoonbare behoefte aan de dag om toegerust te worden. Tegelijkertijd kent de
gemeente veel tweeverdieners, en worden vrije avonden voor velen steeds
schaarser. Daarom zoek ik naar manieren van toerusting, naast toerustings- en
leerhuisavonden, die meer flexibel vormgegeven zijn. Blog LichtendLicht.nl is er één
van. Intussen zijn zo'n 4500 (!) betrokken meelezers via sociale media en digitale
nieuwsbrieven: een vliegende start. Van tijd tot tijd tref je een linkje aan in onze
wekelijkse digitale nieuwsbrief, maar je kunt natuurlijk ook LichtendLicht.nl zelf
bezoeken en je abonneren voor de eigen nieuwsbrief.

>
=
Q.
0
=
A
)
o
=~
Q
>
(o

Samenwerking

Een delegatie van de kerkenraad bezocht de bevestigingsdienst van ouderling Bram
Dijkstra-Geuze, voorganger van Crosspoint. Ook vanaf deze plek wensen we Bram
zegen toe bij dit mooie werk!

De gezamenlijke diaconieén van de protestantse kerken hebben elkaar gevonden, en
zetten mooie stappen. Bemoedigend!

Preken

In de komende periode staan we stil bij het zesde en laatste deelthema van Focus:
‘vrucht dragen door Jezus' Dat zal ook in een aantal (niet alle) diensten zo zijn. Dat
loopt tot aan half mei, waarna we op Pinkstermorgen het Focustraject afsluiten. Na
Pinksteren tot aan de zomervakantie hopen we in vier diensten stil te staan bij de
vier hoofdstukken van het bijbelboek Ruth.

Met hartelijke groet uit de pastorie,
ds Arjan Berensen
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Fundamenteel Nieuws lI

Het vorige nummer van het kerkblad bracht het nieuws dat ‘ons’ kerkgebouw
scheurt. De beweging die er in kerk en pastorie zit heeft ook een aantal
gemeenteleden in beweging gezet. Je weet inmiddels dat er een team gevormd is en
dat de eerste verkennende fase achter de rug is. Voor degene die iets gemist heeft, zij
het met het blote oog direct aan het gebouw of het artikel in het kerkblad dan
nodigen we je uit om het vorige nummer er nog eens bij te pakken. Via de website is
het nog na te lezen en uiteraard staat het je vrij de scheuren ter plekke te bekijken.

Het is ontzettend fijn dat er leden zijn die tijd vrij maken, naast hun dagelijkse
bezigheden, om zich te verdiepen in de zorgen rondom de gebouwen. Er ligt een
taak op hun schouders die verantwoording en lef vraagt. We voelen dankbaarheid
dat deze mensen er zijn en dat geeft vreugde. Werken vanuit de dankbaarheid aan
onze God en Koning!

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot Zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.

Een update

We zijn op zoek gegaan naar een constructeur die voor ons een constructie
berekening gaat maken. De zoektocht ving aan door het opvragen van offertes,
hiervoor zijn drie gespecialiseerde bedrijven benadert. In januari heeft het team
“fundering Witte Kerk” vergaderd en op de agenda stond het doorspitten van de
offertes. De keuze werd niet heel makkelijk omdat de hoogte van de offertes
nagenoeg gelijk was. Het fijne daarvan was wel dat de genoemde prijs realistisch op
te vatten is.

De schifting is gedaan op een aantal andere punten waarvan de belangrijkste de
ervaring met kerkgebouwen is.




Uiteindelijk is de keuze gevallen op firma Van Dijke uit Alphen a/d Rijn. Zij hebben ervaring met
kerkgebouwen. Zo hebben zij 0.a. meegewerkt aan de Johannes de Doper kerk in Hoofddorp. Uit
de offerte bleek ook dat zij eerst de situatie zelf willen zien voor dat zij gaan rekenen, dit in
tegenstelling bij de andere twee bedrijven.

Marjolein heeft, na onze keuze, de constructeur gebeld met aanvullende vragen. In dit gesprek
kwam ook naar voren dat de kerk in Hoofddorp opnieuw met van Dijke in zee is gegaan, ditmaal
voor hun pastorie. Fijn om te weten!

Eind februari heeft van Dijke een bezoek gebracht aan de kerk. Met de door hen opgedane
ervaring wordt er bekeken welke methode het beste is. We berichten hierover in het volgende
kerkblad meer.

In januari stond er ook een gesprek gepland met de beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed en een
tweetal ambtenaren van de Gemeente Haarlemmermeer. Tijdens dit gesprek is de fundering van
de Witte Kerk “op tafel gelegd”. Zo is er besproken wat er te doen staat om het gebouw te
behouden voor de volgende generaties. De Gemeente heeft aangegeven graag mee te willen
helpen om te kijken dat de mogelijkheden voor subsidies zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat het
monitoren van de scheuren gedaan moet worden door een professioneel bedrijf. Dit monitoren
zal naar alle waarschijnlijkheid een jaar gaan duren en is voor de gemeente Haarlemmermeer een
basis voor het verstrekken van de subsidie.

De meest gestelde vraag aan het team is: “Wat gaat het kosten..”
...Mag het jou wat kosten?

Wij zijn benieuwd naar de uitkomst van beide vragen en vertrouwen erop dat een ieder, op wat
voor manier dan ook, helpt bouwen.

Johan Oldenhage

Collectebus
Witte Kerk
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Kerkenraad ontmoet kernteamleiders

De kerkenraad vindt het belangrijk om contact
te houden met alle kernteamleiders die in
stilte achter de schermen zeer veel werk voor
onze gemeente verrichten. Om die reden
waren alle kernteamleiders door de voorzitter
van de kerkenraad voor dinsdag 4 februari
uitgenodigd.

De avond zijn wij gestart met een gezamenlijke

maaltijd. Het was goed om, informeel, even
met elkaar te praten.
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Na de maaltijd heeft Adrie een inleiding
gegeven over "Is God ook in jou leven
herkenbaar als een veelzijdige God.”

Na deze inleiding zijn wij in groepjes uit elkaar
gegaan om hier verder over door te praten.
Hierna hebben de kerkenraadsleden de
kernteamleiders bedankt voor hun
aanwezigheid. Ook zijn alle aanwezige
gefotografeerd door Danielle en hebben we
een groepsfoto gemaakt.

Groet Janet Mahieu



Aansluitend hebben we als kerkenraad nog een uur vergaderd.
Omdat Johan S., Piet en Toos eind februari hun ambtstermijn gaan
beéindigen, zijn ze bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren
met een mooie bos bloemen. Goed om te weten is dat Peter,
Linda, Arie en Tineke ook vanaf 2016 ambtsdrager zijn maar hun
termijn hebben verlengd.

Wat kwam er verder ter sprake tijdens deze vergadering? Onder
andere de tentviering tijdens de feestweek. In de planning van de
feestweek was het een en ander verschoven en daardoor viel de
tentdienst op een andere datum dan gepland. De nieuwe datum viel nu samen met de
avondmaalsviering. Door deze avondmaal dienst een week te verschuiven is er een prima
oplossing gevonden zodat een ieder die wil ook de tentdienst kan bezoeken.

Van een buurtbewoner kregen we een ingezonden brief. De hoofdvraag hierin was of we het
luiden van de klok eens wilden bezien. Hierover is gesproken en de meningen zijn gepeild.
Unaniem waren de meningen hierover dat het vertrouwde geluid om te nodigen op zondag
onveranderd blijft. Omdat ondertekende de klok een warm hart toedraagt heeft hij besloten
de buurtbewoner persoonlijk te bezoeken. Het was een fijn en hartelijk gesprek.

Je begrijpt dat niet alles wat besproken is tijdens de vergadering ook deelbaar is.
Bovenstaande is een klein inkijkje van wat ons zoal bezighoudt.

Met een hartelijke groet van ons allen,
Johan Oldenhage




Greatly Blessed komt naar Nieuw-Vennep.

11 Southern Gospel zangers begeleid door eigen orkest

Op zaterdag 9 mei 2020 om 19.30 uur staat in Nieuw-Vennep een fantastisch concert
gepland. De mannen van Greatly Blessed zullen dan optreden in de Witte Kerk.
Greatly Blessed treedt alweer 8 jaar op, en komt voor het eerst in Nieuw-Vennep.

De toegang is zoals gebruikelijk gratis.

Greatly Blessed is het enige Southern Gospel Men Choir in Europa, en trekt Nederland door om
mensen te laten genieten en ook warm te maken voor deze muziek. Het doel is om het
Evangelie van onze Heer Jezus Christus uit te dragen, en hiermee harten te mogen raken.

Wie eenmaal kennis heeft gemaakt met deze gevarieerde muziekstroming zal hiervan gaan
houden! Deze muziekstijl is geént op vierstemmigheid en harmonie.

Southern Gospel is in Amerika groot geworden door Bill Gaither, die veel muziek hiervoor heeft
geschreven en nog steeds optreedt met de Gaither Vocal Band. Sommige liederen zijn in
Nederland in de Opwekkingsbundel terechtgekomen, maar ook zijn er een aantal van deze
gospelsongs door Elvis Presley uitgebracht, onder andere het prachtige “He touched me”.
Greatly Blessed wil het in een avondvullend programma allemaal ten gehore brengen.

Deze mannenformatie bestaat — naast een combo en klein orkest — uit 11 geselecteerde
zangers uit heel Nederland.

Onder de naam Men4Christ — de oorspronkelijke naam - is deze groep enthousiaste en
bevlogen mannen in 2012 bij elkaar gebracht, elk met hun eigen getuigenis en verbinding met
de muziek. Als het gezelschap echter samen zingt, gebeurt er iets bijzonders.

De afgelopen jaren werd al opgetreden met de Amerikaanse Southern Gospelartiesten Marshal
Hall, Russ Taff, The Hoppers, The Isaacs en met Ernie Haase & Signature Sound.

Hoogtepunt is een toernee geweest, enkele jaren geleden, door Polen.

U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere avond met ons mee te maken.
Op zaterdag 9 mei 2020, aanvang 19.30 uur in de grote zaal van het Trefpunt hopen
wij u te ontmoeten.

De toegang is gratis, kaarten zijn te reserveren via TrueTickets (www.truetickets.nl).

Meer informatie kunt u vinden op onze site: http://www.GreatlyBlessed.nl/ of op onze
Facebook-pagina: https://www.facebook.com/GreatlyBlessed.nl
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Nieuw geluids - camerasysteem

Wat betreft het vervangen van de geluidsinstallatie heeft de werkgroep ‘Techniek in
de kerkzaal' de afgelopen periode niet stilgezeten. Met drie geschikte leveranciers
hebben we, samen met de ervaring van de vorige geluidstest, goed gekeken welke
functionaliteit gewenst/haalbaar is en hoe we dit kunnen laten aansluiten bij u als
luisteraar.

Daarom hebben we op 18 januari opnieuw een geluidstest gehouden. Tijdens de
geluidstest waren 25-30 gemeenteleden aanwezig. Een aantal van hen heeft feedback
gegeven. Als werkgroep zijn we blij met deze reacties. De meeste hiervan kunnen bij
het definitief inregelen van de installatie opgelost worden.

Naast de technisch afgeschreven geluidsinstallatie voor het versterken van het spraak-
en combogeluid, is er op verzoek van kernteam Beheren en kernteam Vieren ook
gekeken om in hetzelfde traject de camera, inclusief de uitzending naar het internet
(Kerkdienstgemist) te vervangen, omdat de kwaliteit sub-optimaal te noemen is.

Dit heeft geleid tot een besluit waarbij de leverancier een totaalinvestering (in zowel
geluid als camerasysteem) mag gaan leveren. De komende periode werkt de
leverancier in samenwerking met de werkgroep de realisatie verder uit en zult u de
resultaten van de voorbereiding in de kerkzaal terug gaan zien!

Afbeelding: "Een impressie hoe het de nieuwe werkplek eruit gaan zien"
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Wanneer? In de
veertigdagentijd
naar Pasen.

Op donderdag 5
maart, 19 maart
en 2 april vanaf
18.00 uur tot
19.15 uur.

» T En " am- .
k'”dl?ren i A’“End; . ilie,
We.-‘k()m J o”Qeren Zijn \, Men, Ook

Met elkaar een sobere maaltijd eten , waarbij vooraf iemand iets verteld over een maatschappelijk
onderwerp. Na een welkomstwoord is er een inleiding van 10 tot 15 minuten op het thema van
deze avond. Dan volgt de maaltijd. De avond wordt afgesloten door nog met elkaar na te praten
over het thema aan het begin van de avond.

De maaltijden bestaan uit soep en brood. Na afloop van deze maaltijd wordt er een bijdrage
gevraagd (in principe het bedrag dat wordt uitgespaard door niet thuis te eten) Na aftrek van de
kosten wordt het overgebleven geld geschonken aan een goed doel.

Zo'n maaltijd is een goede gelegenheid om je te bezinnen op welke bijdrage je kan leveren aan een
leefbare samenleving. Het geeft gelegenheid om met anderen daarover van gedachten te wisselen
en om ervaringen te delen. Het is ook een mooie gelegenheid om mensen te ontmoeten, die je
soms alleen in buurt tegenkomt of in de kerk ziet.

Wilt u zich aanmelding voor één van deze maaltijden, dan kunt u dit doen via de mail:
Diaconie@pgderank.nl

Dienen@wittekerk.nl

Rlandsdaal@ziggo.nl

Of het inleveren van het opgavenstrookje bij uw eigen parochie/diaconie

O 9 maart in het Parochiehuis ; thema “het belang van water”
O 19 maart in de PG Rank; thema “voedselbank
O 2 april in het Trefpunt van PG de Witte Kerk (samen met de CGK Fontein Kerk) thema; “Stichting

Leergeld”
Naam: s RIS sssessseramsastasnaTssTre
Telefoonnummer: ... Aantal personen: .....
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Informatieavond : over dementie

Dementie is de naam voor een combinatie
van symptomen (een syndroom), waarbij de
hersenen informatie niet meer goed kunnen
verwerken. Dementie is een verzamelnaam
voor ruim vijftig ziektes. De meest
voorkomende vorm van dementie is de ziekte
van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire

In het begin van de ziekte vallen meestal de
geheugenproblemen op. Later krijgt de
persoon met dementie problemen met
denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen
met veranderingen in karakter en gedrag.
Naarmate de ziekte erger wordt, verliest
iemand met dementie steeds meer de regie

dementie, frontotemporale dementie (FTD)
en Lewy body dementie veel voor.

over zijn eigen leven. Hij wordt steeds
afhankelijker van de hulp van anderen.
Dagelijkse handelingen worden steeds
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij moeilijker.
vrouwen is de kans nog groter: één op de drie
vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie.
Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie.
Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent
van de mensen een vorm van dementie.
Nederland telt op dit moment ruim 280.000
mensen met dementie. Door de vergrijzing
en het ouder worden van de bevolking zullen
in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden
aan dementie.

Als (direct) naaste van iemand met deze ziekte
komt er ook veel op je af. Hoe kan je als
partner, mantelzorger of familielid hier nu het
best mee omgaan. Kernteam dienen nodigt
jou uit om deze avond bij te wonen.

Dementie....En NU 7? Informatieavond:
26 maart Trefpunt
Aanvang: 20:00 uur zaal open 19:30 uur

Doelgroep:
Allen die met dementie te maken hebben,
persoonlijk, als mantelzorger/vrijwilliger of hulpverlener.

Herkenning van het ziektebeeld (door specialist oudergeneeskunde,)
Handvatten om hier mee om te gaan (verpleegkudige/activiteitenbegeleidster)

Het Trefpunt
Hoofdweg 1318
2153 LS Nieuw Vennep



Paasmiddag Senioren

Maandag 6 april organiseren we een paasmiddag in de grote zaal van het Trefpunt. Een mooie
viering met bekende paasliederen, gedichten en een overdenking. Natuurlijk is er koffie en thee
met wat lekkers erbij.

We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Een vriendelijk verzoek als je daaraan wilt
deelnemen om je aan te melden bij Marry Bos telefoon 0252-672206.

Wanneer je mee wilt eten en een dieet hebt, verzoeken wij je dat uiterlijk 30 maart aan ons door
te geven. De middag begint om 15.00 uur en is rond 18.15 uur afgelopen.

We vinden het leuk je te ontmoeten.

Wanneer je op 6 april opgehaald en weer thuisgebracht wilt worden kun je bellen naar
Trijnie Kroes telefoon 0252-672549

Dagje uit met de bus

Maandag 11 mei gaan we met de bus een dagje uit naar een leuke bestemming. Helaas kunnen
we nog niet vertellen waar we heen gaan en wat de kosten zijn. Maar daar hoor je in de pauze
van de paasmiddag meer over. Tevens is er deze middag gelegenheid om je aan te melden bij
Marry Bos of eventueel later via de telefoon. Het nummer is 0252-672206.

We zouden het fijn vinden als u met ons mee gaat en hopen ook dit keer op een gezellige dag
met elkaar.
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Psalmpasen in de Stille week
(6,7, 8 en 9 april 2020)

We lezen tijdens de vespers in deze Stille Week enkele Psalmen. In gedachten houden
we voor ogen hoe Jezus deze liederen ook in zijn leven heeft leren zingen van zijn
ouders en heeft leren geloven. Jezus heeft als gelovige Jood de psalmen niet alleen
gezongen, maar ook gebeden. Hij heeft de woorden ook tot Hem laten spreken.
Ontdekte Hij dat het over Hem gaat? Heeft hij de vingerwijzingen gezien voor zijn
leven hier op aarde? Sprak er voor hem bemoediging uit deze liederen of maakte het
Hem juist angstig? Zong hij uit volle borst, of met gebroken stem? De verschillende
emoties die deze liederen bij ons op kunnen roepen, waren Hem ook niet vreemd. Hij
was immers mens als wij. ..

Wij bidden dat de Psalmen ons deze Stille Week mogen bemoedigen, aansporen,
bijsturen, helpen, troosten ... wat er ook maar nodig is voor ieder om dichter bij het
liefdevolle Vaderhart van God te komen. We lezen deze Psalmen met in ons hoofd de
Via Dolorosa. De weg die Jezus moest gaan, de laatste dagen voor Zijn dood. Er zijn
treffende teksten te vinden in deze liedteksten die profetisch van aard zijn.

We mogen ons verwonderen hoe ook in dit gedeelte van de Bijbel Gods liefde voor de
mens naar voren komt, wat eeuwen later in Zijn plan uitloopt op het hoogte- en
dieptepunt: het lijden van sterven van Jezus, zijn Zoon. Na de diensten van Goede
Vrijdag gaan we samen verder naar de avond van Stille Zaterdag. We mogen opnieuw
samen komen in de Witte Kerk. Tijdens deze zangavond zal het thema zijn: “Uit liefde
... voor jou”. Om tenslotte op Pasen het uitbundig te vieren: “Hij leeft!”

De vespers worden gehouden in de Witte Kerk, we beginnen en eindigen in stilte. De
samenkomsten zijn van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april van 19.30-20.00
uur. Achtereenvolgens zijn de sprekers: Joke Verweerd (Psalm 13), Bert van Laar (Psalm
110), Dorothée Berensen (Psalm 103) en Wilbert Nieuwenhuis (Psalm 143).

We zien uit naar betekenisvolle momenten waarin we stil mogen staan en opnieuw
onder de indruk mogen komen van het geweldige wonder van het kruis.

Namens kernteam Vieren,

Nelleke Kapitein

S AL MEN
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Gebedstriangels

In januari zijn we het nieuwe jaar begonnen met een challenge-avond over dagelijks
leven met Jezus. Hoe stem ik af op de stem van God? Hoe luister ik naar Hem?

Een inspirerende avond waarin Jetteke Noordzij ons enthousiast mee nam onze
verlangens in gebed te brengen bij onze hemelse Vader. Want vaak is het verlangen
van ons hart ook Gods verlangen, omdat Hij het in ons heeft gelegd. We mochten
ideeén delen om ook in 2020 te groeien in onze relatie met God.

Een van de dingen die werd genoemd is het zoeken
van een gebedsmaatje. Een mooie challenge om
concreet op te pakken! Vanuit kernteam toerusten
helpen we daar graag bij. Of je er nu wel of niet bij
was die avond, misschien heb je wel eens
overwogen, of lijkt het je wat, om met regelmaat
samen met één of twee mensen te bidden.
Bijvoorbeeld om de week een uurtje nemen om samen kort een bijbeltekst te lezen
en te overdenken en vervolgens met en voor elkaar bidden.

Interesse? Geef je naam door en een dag/tijdstip en evt. frequentie dat voor jou
passend is via toerusten@wittekerk.nl. Wellicht lukt het om op deze manier mensen
bij elkaar te brengen en duo’s of triangels te vormen. Het zou een mooie manier zijn
om als gemeente, misschien wel met verschillende generaties, samen te groeien in
geloof en verbondenheid met elkaar.

Het TrefpunT

ZALENCENTRUM
Vergaderingen - Conferenties
Trainingen - Bedrijfspresentaties
Recepties - Workshops

Hoofdweg 1318 - 2153 LS Nieuw- Vennep
0252-672476 - trefpunt@wittekerk.nl




De Alpha cursus

In het afgelopen jaar 2019 was er weer een Alpha cursus. We willen graag met jullie even
terugblikken en ook vooruit kijken. We waren met 7 deelnemers en een Alpha-team van 6
teamleden. Tijdens de cursusavonden waren er 4 vaste teamleden die de avonden leidden en
voorbereidden. Het was mooi om te zien dat alle deelnemers meer wilden weten over het
Christelijk geloof en dat er ook een verlangen was om God beter te leren kennen. Met de meeste
deelnemers is nog contact en we willen aan jullie vragen om voor hen te bidden zodat ze verder
kunnen groeien in hun geloof en dat ze ook hun geloof mogen delen in een gemeente.

We zijn ook een weekend naar een klooster gegaan in Den Haag. In dit weekend stond de Heilige
Geest centraal. Er waren mooie gesprekken. Het lijkt zo vanzelf sprekend voor veel christenen dat
we God lief moeten hebben boven alles en onze naaste als ons zelf.

Bij de Alpha cursus kunnen we dat zeker handen en voeten geven. Elke deelnemer mag er zijn,
God heeft hen lief en iedereen is heel waardevol. Dat klinkt door elk onderwerp heen.

4 Samen op zoek

ledereen heeft elke avond heerlijk gegeten! Het regelen van kokers is nooit een probleem, in korte
tijd geeft iedereen zich op. We willen de kokers hierbij nogmaals bedanken voor al het lekkers wat
er gekookt is. Afgelopen jaar konden we de school van de Polderakkers gebruiken als cursus
locatie. Het was mooi dat we hier terecht konden. Een prima locatie met alle ruimte om
gezamenlijk te eten en de cursus te kunnen geven.

En we kijken ook vooruit. In september willen weer starten met een volgende cursus.

Hierbij dan ook al een oproep om mensen te vragen voor deze nieuwe Alpha cursus. Je kunt ook
zelf deelnemen en iemand meenemen. De introductieavond staat gepland op 17 september. Er
heeft zich inmiddels al iemand aangemeld. We hebben een groot verlangen dat de Alpha cursus
weer een structureel onderdeel mag zijn van onze kerken.

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen mail of bel gerust.

Edward Feith tel. 02520-680250 email: ejfeith@online.nl
U kunt ook mailen naar ons algemene mail adres alpha@wittekerk.nl
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Nieuws vanuit Jong

Het kinder/jeugdwerk is volop aan de gang. Er staan nog veel activiteiten in de
planning (daarover straks meer), maar er is ook al heel wat gebeurd de afgelopen

weken.

Begin februari waren de ouderen uit de
gemeente welkom bij Contrast. Samen
met de jongeren hebben zij bijbelstudie
gedaan tijdens een verdiepingsavond.
De combinatie jong en oud leverde
interessante gespreksstof op. Op het
einde van de avond werden de jongeren
met veel passie aangevuurd om Jezus te
(blijven) volgen.

De winter mag dan ver te zoeken zijn
maar bij Xcited (12-16) en Q-club (10-12)
zijn ze lekker gaan schaatsen met elkaar.
Wordt er dan alleen lol gemaakt door de
tieners? Zeker niet. De afgelopen maand
is er ook veel bijbelstudie gedaan. In
deze tijd komt er veel op jongeren af:
verleidingen, uitdagingen etc... Daarom
is het voor jongeren belangrijk dat ze
over hun hart waken. In verschillende
jeugdgroepen is er dan ook nagedacht
over Spreuken 4:23, waarin Salomo
oproept om boven alles over je hart te
waken.

Er staan de komende tijd ook nog een
aantal mooie dingen op de agenda:

-Zaterdagavond 21 maart vindt er een
jongeren praise plaats in het trefpunt,
georganiseerd door Xcited. ledereen van
12 tot 25 jaar is van harte welkom, en
neem vooral je vrienden mee. Start
20:00, deur open vanaf 19:30. Na afloop
is er de gelegenheid om wat te drinken.

-Zondag 22 maart is er een
ochtenddienst met als thema ‘online
leven met Jezus' Arjan Berensen heeft
deze dienst voorbereid in samenwerking
met Follow me. ledereen (jong en oud) is
van harte welkom om 9:30 in de Witte
kerk.

Mededeling voor de
kinder/jeugdleiding

In samenwerking met LEF Navigators
organiseert Jong een trainingsavond
voor de kinder/jeugdleiding uit de Witte
Kerk. Datum 16 april, 20:00 in het
trefpunt. Meer info volgt nog.

Steven Parmentier (jongerenwerker)



QUEVENTS
QRIENDS = — QUL

Op zaterdag 8 februari stond er weer een Qevent gepland. Dit keer stond er een sportief
schaatsuitje op de agenda. Er gingen dit keer 22 jongens en meiden mee uit de groepen
6,7 en 8 van de basisschool. Met deze leuke groep jongens en meiden zijn we vertrokken
naar de ijsbaan in Haarlem waar we wel twee uur hebben geschaatst. Tussendoor was er
uiteraard gedacht aan wat te drinken en wat lekkers wat er goed in ging. Na het
schaatsen stapte we weer in de auto’s richting Nieuw-Vennep waar we allemaal wat stiller
werden en met rode wangen van het schaatsen genoten hebben van patat met een
snack. Het was echt weer een hele leuke middag, en wat leuk om te zien hoe er
vriendschappen ontstaan en steeds hechter worden.

Q-Events (10-12)

Twee keer per jaar gaan de kinderen uit groep 6, 7 en 8 met elkaar op stap. Het is
telkens weer een verrassing waar we naar toe gaan. Je mag je vrienden en
vriendinnen meenemen. Wil je ook naar onze club toe komen, mail dan voor meer
informatie naar Christa Nederhoff, e-mail christa.nederhof@hetnet.nl




Ingekomen

lachen en te huilen.

Van vrijdag 28 mei t/m maandag 1 juni 2020 organiseert Opwekking weer haar jaarlijkse
pinksterconferentie in Biddinghuizen. Sinds een aantal jaren staan we als groep uit
CrossPoint en Witte Kerk bij elkaar op het “Venneperveld”. Het is mooi om samen God te
zoeken, meer over Hem te leren en Hem te aanbidden. Doordat we met elkaar op een
veld kamperen ontstaat de mogelijkheid om met elkaar na te praten, maar ook om
elkaar eens van een heel andere kant te leren kennen, om met elkaar te praten, te

Ga je met ons mee naar Opwekking? Meld je zelf dan aan via
https://www.opwekking.nl/conferenties/pinksterconferentie/157-aanmelden/682-aanm
elden-vooraf en stuur de bevestigingsmail die je van Opwekking ontvangt door naar
avanbeem@solconmail.nl (Anita van Beem). Dat kan tot en met 1 april. Ook tieners zijn
(met of zonder ouders) van harte welkom om mee te gaan! Ben je ouder dan 17/18 jaar?
Dan kun je er ook voor kiezen om op het Jongerenveld te staan. Stuur de
bevestigingsmail in dat geval door aan diederikvandermaarl@hotmail.com

(Diederik van der Maarl.)
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KLEINSCHALIG - INTIEM - ALLE GEZINDTEN
24-UUR ROUWKAMERS - MAATWERK - BETAALBAAR
MOGELIJKHEDEN VOOR EEN UITVAARTPLECHTIGHEID
N SAMENWERKING MET HET TREFPUNT

Persoonlijk en Vertrouwd bij U in de buurt.
U kiest de uitvaartonderneming, wij bieden u de ruimte.
Een passend afscheid voor iedereen.

U kunt met iedere verzekering bij ons terecht,
ook als u een natura-uitvaartverzekering hesft.

023 -303 27 65 | info@decipres.nl
Bosstraat 7 te Nieuw-Vennep
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— UW PARTNER EN RAADGEVER
UITVAARTZORG IN UITVAARTZORG

HOE ZIET UW UITVAART ERUIT?
Maak het uw nabestaanden makkelijker en
leg in een vrijblijvend, kosteloos voorgesprek
uw wensen vast bij Westerveld Uitvaartzorg.
Wilt U een afspraak maken?

Bel 023 - 303 2760 of mail naar

info@westervelduitvaartzorg.nl

U kunt met iedere verzekering bij ons terecht.

www.westervelduitvaartzorg.nl
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 Samen ‘ r jou!

Wanneer? Zaterdag 11

 Waar? Witte Kerk®
Tijd? 19:30 (det

M.M.V.

Gemengd projectkoor o.l.v. Dicky Korsuize
en diverse muzikanten

Collecte_._t.-b'."ﬁ. onkosten/ __,_st"jifchting ALS Iﬁlfe-derland

WELKOM!




Ingekomen

In deze rubriek vind je ingezonden mededelingen en artikelen die niet onder de
verantwoordelijkheid van onze gemeente vallen. Omdat we veel meer artikelen
krijgen dan er ruimte beschikbaar is, plaatsen we ook artikelen op facebook of op de
website.
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Bedankt

Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling die we mochten ontvangen
vanwege onze verhuizing. Ook de aandacht die ds. van Andel en ds. Berensen
ons hebben gegeven heeft ons goed gedaan.

Vriendelijke groet,
Dik en Ada van Egmond.

200 km schaatsen voor het René Kids Centre

Op 28 januari om 7 uur startte ik met mijn tocht van 200 km
(alternatieve elfstedentocht) op de Weissensee. In het begin
waren de omstandigheden goed, maar later op de dag werd
het steeds slechter (regen, scheuren en zacht ijs). Ondanks
| deze omstandigheden heb ik de tocht uitgereden en een
prachtige tijd neergezet van 8 uur. Het doel was niet alleen
een mooie tijd te schaatsen, maar ook om geld op te halen
voor het René Kids Centre. De collecte die in de Witte kerk werd gehouden
voor dit doel, heeft het prachtige bedrag van € 450 euro opgebracht. Met het
team hebben we in totaal meer dan € 67.000 euro opgehaald. Hier wil ik
iedereen heel hartelijk voor bedanken.

Ruben Verkerk
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Predikant
Ds. Arjan Berensen, Venneperweg 477, 2153 AD Nieuw-Vennep
tel. 06-14459029|dominee@berensen.nl | twitter.com/dsberensen | fb.com/dsberensen

Pastoraal werkers
Ds. Chris van Andel | zorg@wittekerk.nl

Trajectbegeleider Focus
Drs. Dorothée Berensen-Peppink | tel. 06-36480353 |d.berensen@izb.nl
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Jongerenwerker
Steven Parmentier | tel. 06-57044477 |stevenparmentier@gmail.com

Meeleven
Voor het delen van een situatie, pastorale zorg of het vragen voor voorbede:
Margriet de Leede: zorg@wittekerk.nl |tel. 0252-580806 (tussen 18.00 - 20.00 uur)

Rondom de diensten

KerkTV en kerkradio: Kees Klerk | kerkTV@wittekerk.nl | 0252-672476
Vervoer: Anja 't Hooft | fam-t-hooft@kpn.nl

Oppas (0 tot 4 jaar): Neline Buitenhuis | oppas@wittekerk.nl

Kinderkerk: Gert-Jan Schalk | kinderkerk@wittekerk.nl

Aanleveren nieuws: nieuws@wittekerk.nl

Ziekenbriefie of bloemengroet: Rita Jongeneel | ritajongeneel@gmail.com
Ontmoetingsdienstcommissie: Bouke Duizendstra | vieren@wittekerk.nl

Administratie

Ledenadministratie: Jaap en Lenny van Westerhuizen | leden@wittekerk.nl

Abonnementen kerkblad: via ledenadministratie

Archief en kopieerwerk: Geerhard van Hulzen | archief@wittekerk.nl / kopieer@wittekerk.nl

Activiteiten

Alle activiteiten vind je op de website. De meest gezochte:

Rommelmarkt: Barend van Groenigen | rommelmarkt@wittekerk.nl
Ouderenmiddagen (HVD): Marry Bos | marry.bos@gmail.com | tel. 0252-672206

Zalencentrum Het Trefpunt

Het Trefpunt is alleen geopend als er zalen verhuurd zijn. Wil je langskomen? Maak een
afspraak. Kees en Truus Klerk | trefpunt@wittekerk.nl | tel. 0252-672476 (op dit nummer
kun je ons ook Whatsappen)

Rekeningnummers

Diaconie: NL33INGB 000.214.42.90

Kerkrentmeesters algemeen: NL52 RABO 034.580.23.73
Solidariteitskas: NL16RABO 013.265.79.37

Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans): NLO8 RABO 037.372.58.76
Abonnement kerkblad: NL30 RABO 037.372.58.68
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Heel de aarde, al het schepsel zal
opstaan in 't zonlicht overal;
Voorbij is de droevenis,

omdat de Heer verrezen is,
Halleluja

lied 621




