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Informatie Kerkenraad

Voorzitter Kerkenraad (voorzitter@wittekerk.nl)
Paul de Bruin - ouderling

Secretaris Kerkenraad (secretaris@wittekerk.nl)
Aly van Groenigen-van Saarloos - ouderling

Kernteam Jong (jong@wittekerk.nl)

Marieke Kort - jeugdouderling

Steven Parmentier - jongerenwerker

Leden kernteam: Johan Oldenhage en ds. Arjan Berensen

Kernteam Toerusten (toerusten@wittekerk.nl)

Arie Geluk - ouderling

Clasine Feith — teamleider

Leden kernteam: Joffry van Grondelle en ds. Arjan Berensen

Kernteam Dienen (dienen@wittekerk.nl)

Jan van Groenigen - diaken

Rita Jongeneel - teamleider

Leden kernteam: Linda Mulckhuijse en Marleen van Beem

Kernteam Vieren (vieren@wittekerk.nl)

Nadine Stolk — ouderling

Martin van Beelen - teamleider

Leden kernteam: Ellen Knook, Sjoek van der Maarl, Hans
Jongeneel, Klaas Lindhout en Nelleke Kapitein

Kernteam Beheren (beheren@wittekerk.nl)

Peter van Teijlingen - teamleider

Leden Kernteam: Piet den Engelse, Toos Duizendstra, Willem
Goudriaan, Jolanda Gijzenberg en Johan Schoon

Kernteam Bemoedigen (bemoedigen@wittekerk.nl)
Cees Gijzenberg — ouderling

Margriet de Leede - teamleider

Leden kernteam: Ina Kulk en Tineke van Zanten

Kernteam Bouwen (bouwen@wittekerk.nl)
Adrie van der Luit - teamleider
Leden kernteam: Paul de Bruin en ds. Arjan Berensen

Kernteam Ondersteunen (secretaris@wittekerk.nl)
Aly van Groenigen — ouderling
Marleen Schalk — teamleider



Van de redactie

Nog even snel een terugblik op de
zomerperiode, of u nu in Nieuw-Vennep bent
gebleven of het buitenland heeft bezocht, in
heel Europa scheen de zon volop. Een zonnetje
doet wat met de mens, je bent wat vrolijker, en
je krijgt er veel energie van.

Dat veel mensen weer bordervol energie
zittten, hebben we al weer aan het begin van
dit seizoen terug gezien. Wat waren er weer
veel vrijwilligers druk, en enthousiast om
tijdens de rommelmarkt mee te helpen. Er is
die week veel werk verzet en weer genoeg
verkocht. Wat een mooie opbrengst € 18.073,-.

Er zijn weer veel plannen gemaakt de afgelopen
maanden. Maar we beginnen met het
startweekend. Op vrijdag 14 september eerst
een Benefietconcert met medewerking van het
Interkerkelijk Mannenkoor. Op zondag 16
september starten we met een feestelijke
Eredienst. Na deze dienst bent u van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de
proeverij van de Witte Kerk. Tijdens deze
proeverij laten we het programma voor dit
winterseizoen aan u zien. Na de gezamenlijke
lunch sluiten we deze dag af, met een
muziekaal evenement.

Dit jaar starten we voor het eerst met Youth
Beta (16 +groep) en wordt er een cursus Bijbel
lezen gegeven. De HVD gaat begint met een
middag met een gastspreker over verslaving in
Nederland en alle jeugd- Bijbelgroepen staan
weer in de starblokken om te beginnen.

U kunt dit alles nog eens rustig nalezen in dit
kerkmagazine. Ook kunt u al onze activiteiten
terug vinden op de website van de kerk.

Theo Kauffman
Janet Mahieu

Rondom de Witte Kerk
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Wat God heeft beloofd..

Op zondag 15 juli stonden Thijmen, Dick, Nathan en Lisanne centraal in de
overstapdienst. In deze dienst hebben deze jongeren afscheid van de kinderkerk
genomen en mogen ze voortaan de hele dienst in de kerk mee gaan beleven. Destijds
met de doop van deze jongeren, heeft God beloofd dat Hij voor ze zou zorgen en waar
ze in de toekomst ook naar toe gaan, Hij zal erbij zijn. In deze ochtenddienst mochten ze
opnieuw bij het doopvont komen staan en kregen zij een Bijbel overhandigd en een
persoonlijke tekst mee.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen, daar woont Hij zelf en wordt Zijn heil
verkregen. Dit is een hele mooie tekst en het geldt voor ons allemaal. Als wij Zijn liefde in
ons leven toelaten en Zijn liefde in ons gezin en dagelijks leven voorleven dat zal de
Heer Zijn zegen geven en woont Hij bij ons en zal Hij voor ons zorgen.

De Bijbel leert ons heel duidelijk dat God ons nooit zal lostlaten of verlaten. (Hebr. 13)
Hij gaat met je mee waar je ook heen gaat. En mensen zien aan jou dat God bij je is.
Is dat geen goed nieuws?




Ga met God L ™

Gamet God het levendoor
Vertrow maar op Hem
En luister naar Zijn stem

' Bij Hem ga je nooit teloor.

Ga met God, ga niet alleen
Zonder Hem kun je niet gaan
Hij weet van jouw bestaan
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Kerkdienstenrooster

Zondag 16 september

Tijd Predikant
09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Geen kerkdienst

Ouderling van dienst: Arie Geluk

Bijzonderheden
Startdienst
Kinderkerk groep 1t/m 8

Uitgangscollecte: JOP

Zondag 23 september
Tijd Predikant
09.30 Ds. Arjan Bersensen

19.00 Ontmoetingsdienst PG de Rank

Ds. C. Donner

Ouderling van dienst: Aly van Groenigen

Bijzonderheden
Doopdienst
Kinderkerk groep 1 t/m 8

Uitgangscollecte: Kerk

Zondag 30 september

Tijd Predikant

09.30 Ds. H.J. Franzen
Leidschendam

19.00 Ds. H. Reinders
Lisse

Ouderling van dienst: Marieke Kort

Bijzonderheden
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kinderkerk groep 1 t/m 8

Uitgangscollecte: Kerk

Zondag 7 oktober

Tijd Predikant

09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Ds. Arjan Beresen

Ouderling van dienst: Tineke van Zanten

Bijzonderheden

Viering Heilig Avondmaal

Kinderkerk groep 1 t/m 8

Viering Heilig Avondmaal
Gemeentebidstond

Uitgangscollecte: Christenen voor Israél

Zondag 14 oktober
Tijd Predikant
09.30 Ds. Arjan Berensen
19.00 Ds. Arjan Berensen

Ouderling van dienst: Cees Gijzenberg

6

Bijzonderheden

Doopdienst

Kinderkerk groep 1 t/m 8
Experiencedienst

Uitgangscollecte: Werelddiaconaat 'Nepal'
kosten Experciencediensten (avonddienst)



Kerkdienstenrooster

Zondag 21 oktober

Tijd Predikant Bijzonderheden
09.30 Ds. Arjan Berensen Kinderkerk groep 1 t/m 8
19.00 Ds. J.J. Thijs

Amsterdam

Ouderling van dienst: Tineke van Zanten Uitgangscollecte: Kerk

Zondag 28 oktober

Tijd Predikant Bijzonderheden

09.30 Ds. P.van Dam Kinderkerk groep 1t/m 8
Houten

19.00 Kan. A.Scheer
Huizen

Ouderling van dienst: Nadine Stolk Uitgangscollecte: NBG

De ontmoetingsdienstcommissie nodigt u van harte uit voor de ontmoetingsdienst op
zondag 23 september in PG De Rank. Aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Voorganger is ds. C. Donner uit Den Haag, muzikale medewerking wordt verleend door
Ina Kulk (trompet) en Interkerkelijk koor Caritas uit Aalsmeer o.l.v. Arie Vooijs.

Het belooft weer een mooie dienst te worden, mogen wij weer rekenen op uw komst?

Alvast bedankt namens de ontmoetingsdienstcommissie,
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Bijzondere diensten

16 september

Vandaag is de startzondag. Verderop in dit
magazine leest u er meer over. Let op dat
de middagdienst al om 14:00 uur begint!

23 september

In de avond van deze zondag is er een
ontmoetingsdienst in de Rank. De dienst
begint om 19:00 uur.

30 september

In deze ochtenddienst bereiden we ons
voor op het vieren van het Heilig
Avondmaal die volgende week zondag
gaat plaats vinden. Met medewerking
van Ds. H.J. Franzen uit Leidschendam.

7 oktober

Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal.
Zowel in de ochtend- als in de
avonddienst gaat onze eigen predikant
voor. In de avonddienst is er na de viering
van het Heilig Avondmaal nog de
dankzegging hierop. En dan is het
vandaag ook nog lsraél-zondag.

14 oktober

In de avonddienst is er weer de
Xperiencedienst. Het belooft een
bijzondere dienst te worden. Houd
daarom de zondags- en nieuwsbrieven in
de gaten (www.wittekerk.nl/nieuwsbrief).

4 november

Misschien wat vroeg maar dan is het vast
bekend: In de avonddienst zal Ds. Arjan
Berensen voor gaan. Tijdens deze
feestelijke dienst zal het Interkerkelijk
Mannenkoor Haarlemmermeer onder
leiding van dhr. Hans van Noord enkele
liederen voor ons zingen.

Door alle activiteiten rondom het startweekend,
komt te avonddienst op zondag 16 september te vervallen.




Ouderenpastoraat

Na een warme zomerperiode, die voor sommige van u waarschijnlijk gewoon als heet
bestempeld mag worden, gaat het nieuwe seizoen langzaam weer van start.

In augustus heeft u misschien in de (digitale) nieuwsbrief al de mededeling gelezen
betreffende het ouderenpastoraat binnen onze gemeente.

Om het vele bezoekwerk onder ouderen, o.a. in de zorgcentra, goed te kunnen
blijven behartigen, zal vanaf 1 september Drs. Marijke Gehrels , voortaan een aantal
gemeenteleden gaan bezoeken. Marijke heeft al de nodige ervaring opgedaan in
onze gemeente, kan goed samenwerken met onze predikant en Ds. van Andel en we
zijn dan ook blij dat zij het team komt versterken.
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Onze gemeente heeft Marijke al leren kennen. Vorig seizoen heeft zij in onze
gemeente stage gelopen als vicaris en heeft zich ingezet voor vooral het ouderen
pastoraat. Ze is enthousiast en zet zich graag in voor onze gemeente.

Marijke, wees welkom. We zijn blij dat jij je de komende periode in de Witte Kerk mag
inzetten voor Gods Koninkrijk.
" De Heer is jouw kracht en sterkte"
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is er voor iedercen en voor cen passend mooi atscheid!

KLEINSCHATIG = INTIEM = ALLE GEZINDTEN
24-UUR ROUWRKAMERS = MAANTWERK = BIETAALBAAR
MOGELITKTTEDEN VOOR EEN UTTVAARTPLECTTTIGITEITD
IN SAMENWERKING MET HET TREFPUNT

Yt s N imrarc\ s i | s
Bosstraat 7t Nietw-V cnnep fop fotor vilne Cees Brugmarn, Marcel Schabbink en Simon Westerveld)

ok als w niccof elders verzekerd bent.
Al 20 jaar Westerveld uitvaartadvies en verzorging in uw regio.
Informatic of cen uitvaartwensen voorgesprek aamvragen?
T'd: 023 - 562 70 10 of mail naar: info@monutawesterveld.nl Wilt u er zeker van zijn dat uw uitvaart wordt geregeld
door een professionele uitvaartverzorger?
Uw gecertificeerde Register Uitvaarverzorgers in uw regio.

voor ledereen - toegankelijk en persooniijk
uw wensen centraal - voor efke cultuur en feder geloof
aandacht en nauwe betrokkenheid - kiein team

Wij zijn tevens trotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg.

(023) 562 70 10 (dag en nacht) S,
H H
www.monutawesterveld.nl 4 /,,,@
Ook als u niet of

elders verzekerd bent. M?Hqta.Hf Westerve Idg
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Jannetje Doelmoekti - Jobben
1926 - 2018

In de leeftijd van 90 jaar is zondag 2 juli mw. Jannetje Doelmoekti-Jobben
overleden. Zij werd in Amsterdam geboren als dochter van een Indonesische
vader en een Nederlandse moeder. Zelf trouwde ze ook met een man uit
Indonesié. Ze kregen drie dochters van wie de oudste al jarenlang in
Nieuw-Vennep woont. Na het overlijden van haar man in Purmerend is ze naar
Nieuw-Vennep verhuisd, dicht bij haar dochter en kleindochter (de Ruiterstraat).

Het laatste jaar kon ze niet meer thuis zijn en werd ze opgenomen in het
Zomerpark. Door enkele mensen uit onze gemeente is er altijd contact met haar
gehouden, ook al kwam zij niet in de kerk. Zij deelde wel in het geloof en beleed
God als haar Schepper. In het Zomerpark maakte zij 's zondags vaak de diensten
mee. Degenen die haar gekend hebben getuigen van haar dat zij een lieve,
dankbare vrouw was, recht door zee en ook recht voor z'n raap, niet zo vreemd
als Amsterdamse van geboorte. Ze maakte duidelijk haar eigen keuzes.

De aandacht vanuit onze kerk stelde zij zeer op prijs.

Maandag 9 juliis zij in kring in Purmerend begraven na een bijeenkomst in de
aula bij Dunweg (Hoofddorp), waar ondergetekende een korte overdenking
heeft gehouden naar aanleiding van Psalm 23. We bevelen de familie in uw
voorbede aan.

Ds. Chris van Andel

¥
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Niesje van Tol-Flooif
1932 - 2018

Woensdag 18 juli is mw. Niesje (Nien) van Tol-Plooij overleden, in de leeftijd van
ruim 86 jaar. Zij woonde aan de Westerdreef 45. Vorig jaar werd bij haar een zeer
ernstige, niet meer te behandelen ziekte geconstateerd, waardoor het einde van
haar leven in zicht was. Boven verwachting kreeg zij nog een aantal maanden te
leven in een redelijk goede doen. Gelukkig kon zij thuisblijven en is haar veel lijden
bespaard gebleven.

Ze heeft een bewogen leven gehad. Als kind van 5 verloor zij haar vader, wat veel
indruk op haar als kind gemaakt moet hebben. Gelukkig kreeg zij enkele jaren later
een zeer liefdevolle stiefvader. Toen kwam de oorlog, die ze heel bewust
meemaakte. Die zou een blijvende invloed op haar leven hebben, ze had het er
vaak over. Na Gerry, haar oudste dochter, werd Nico geboren, verstandelijk minder
begaafd, aan wie ze jarenlang thuis veel zorg heeft besteed. In 2009 overleed haar
man Jan, die ze nog dagelijks miste. Zij was een zorgzame, hardwerkende vrouw,
die alles aanpakte. Haar man op de boerderij, zij in huis. Ze had twee
‘rechterhanden), niets was haar teveel. Ze vond het dan moeilijk dingen los te
moeten laten.

Over haar geloof was ze niet heel open, hoewel zij altijd een zeer betrokken en
meelevend lid van de gemeente is geweest. Daarnaast heeft ze 40 jaar lang deel
uitgemaakt van een koor in Abbenes. Zo vertaalde zij haar geloof in het lied en in
de lofprijzing van God. Ze mag nu zingen voor Gods troon. Maandag 23 juli hebben
wij haar lichaam in de aarde gelegd op de begraafplaats in Abbenes, na een dienst
in de Witte Kerk, waarin Psalm 84 centraal stond, een lied van een pelgrim op weg
naar de tempel, de plek van de verzoening. Zo was ook Nien een pelgrim, elke
zondag te vinden in de kerk, de plek van de gemeenschap met God en met elkaar,
de plek ook waar de verzoening ontvangen werd door het offer van Jezus. In dat
geloof is zij gestorven en hebben wij haar begraven, met het perspectief dat eens
de graven zullen opengaan als Jezus terugkomt. We bidden de kinderen en
kleinkinderen en de andere familieleden de nabijheid van de Here God toe om met
het verlies om te gaan in een dankbare herinnering aan welke moeder en oma, zus
en tante voor hen is geweest.

Ds. Chris van Andel




Fiet Nijhof
1928 - 2018

In de leeftijd van ruim 90 jaar is op 15 augustus j.|. de heer Pieter Jacob (Piet) Nijhof
overleden. Hij woonde de laatste jaren samen met zijn vrouw in de Ter Veenlaan in
Hoofddorp, een complex van Horizon. Door het verlies van zijn geheugen werd hij
een aantal maanden geleden opgenomen in het hoofdgebouw van Horizon, waar
zijn vrouw hem heel gemakkelijk kon bezoeken. In hem is een geliefde man, vader
en opa heengegaan. Zijn leven was er zijn voor anderen, in het bijzonder voor zijn
gezin. Ze hebben alleen heel dankbare herinneringen aan hem. Veel mensen
kennen hem van zijn onderneming (woninginrichting), waarin hij naast de
zakelijke kant ook de menselijke niet vergat.

Hij was een beminnelijk en integer mens, bescheiden en zorgzaam. In de dienst
waarin we zijn leven in Gods handen hebben teruggelegd, zijn we uitgegaan van
de trouwtekst, waarmee hij en zijn vrouw bijna 65 jaar geleden het huwelijk
ingingen: “Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Here dienen”. Woorden die
Jozua uitsprak voordat het volk het land Kanadn binnentrok (Joz.24.15b). Dienen
kenmerkte ook Piet zijn leven. Het is zijn passie geworden en gebleven, tot hij zijn
oriéntatie meer en meer geen verliezen,

We hebben in de dienst de lijn doorgetrokken naar Openbaring 14 waar de
gelovigen zalig gesproken worden die in het geloof, dat is in de verbondenheid
met de Here Jezus, sterven. Zij mogen rusten van hun moeiten en hun werken
volgen hen na. Let wel: volgen, ze gaan niet voorop als een soort optie op het
eeuwige leven, ze gaan ook niet naast de gelovige, zodat je er op zou kunnen
leunen, nee, ze volgen. Het zijn de werken en vruchten die van Hogerhand in ons
leven tot stand gekomen zijn. Zoals Johan de Heer al schreef in een lied: “Al wat
gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan”, Die
werken gaan mee, over het graf heen, omdat God ze zelf in ons leven doet. Zo mag
ook Piet Nijhof rusten in de armen van zijn Vader in de hemel, Die hij hier op aarde
in alle bescheidenheid heeft mogen dienen, wat o.a. gestalte kreeg in het dienen
van de ander.

We wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen de troost en nabijheid toe van
onze God, die ook man, vader en opa in zijn leven heeft geleid en nabij is geweest.

Ds. Chris van Andel
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De volgende scholen uit Nieuw-Vennep
ressorteren onder deze stichting:
Het Mozaiek, de Polderrakkers, Opmaat,
de Ark, de Antoniusschool (Ridderspoor,
Kalslagerring) , Bommelstein, het Venne.

U bent van harte welkom!

Boerderij

"Beukenhof"

Het adres voor prima
aardappelen uien
kaas eieren groente fruit

geopend maandag t/m zaterdag
A.J. Kofoed
Hoofdweg (oostzijde) 1558
Nieuw-Vennep

Ophaarmagelijlheden D “Thuis”
eMeer -

in Nieww-lertnep

in De Clires

|accovan der Laarse  Jaap van der Maarl
UITVAARTZORE IN HAARLEMMERMEER, AALEMEER EN OMGEVING

wwaillvaarimgdamencnl | 08 = 576 275 40 | Iioeuivaarcorgdament il

RESTAURANT
FLDERS

Maandag/Dinsdag gesloten
www.restaurantelders.nl
info@restaurantelders.nl

Burg. van Stamplein 210
2132 BH Hoofddorp
Tel.: 023 5554164

OFFRINGA

WONEN & SLAPEN

Venneperweg 459 2153 AD Nieuw-Vennep
T:0252-673361 www.offringawonenenslapen.nl

HONCOOP TWEEWIELERS

VOOR AL UW FIETSEN
GAZELLE, BATAVUS,
UNION

TEL.: 0252-672423 KERKSTRAAT 12

Huiberts

i INSTALLATIE TECHNIEK
&/

Gas - Water - Elektra - Centrale verwarming

Boekweitstraat 132, 2153 GL Nieuw-Vennep
0252 687 347, www.huibertstechniek.nl

|]!
— NEFIT Dl

Een allround installatiebedrijf waar u op kunt bouwen!




De komende tijd worden divese activiteiten georganiseerd. Een overzicht
vind je op deze bladzijde. Meer informatie over de activiteiten is te vinden
in dit kerkblad, op de website en / of onze digitale nieuwsbrief

Agenda

U91IS)IAIDY

Vrijdag 14 september 20.00 uur Benefietconcert
Zondag 16 september 9.30 - 15.00 uur startzondag
Maandag 17 september 14.30 uur HVD-middag
Dinsdag 18 september 19.30 - 20.30 uur Follow Me
Woensdag 26 september  18.45 - 20.00 uur Startfeest Kerk & School
dinsdag 6 oktober 19.30 - 20.30 uur Follow Me

Zondag 7 oktober 18.00 - 18.45 uur Gemeentebidstond
Dinsdag 16 oktober 19.30 - 20.30 uur Follow Me

Dindag 23 oktober 19.30 - 20.30 uur Follow Me
Maandag 29 oktober 14.30 uur HVD-middag
ledere woensdag 10.00 -12.00 uur koffieochted
Bedankt

Na afloop van de rommelmarkt heeft Johan namens de kerkenraad Gijs de Kruijff
bedankt voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger binnen onze gemeente. Gijs heeft
zich heel wat jaren ingezet als kerkenraadslid, fotograaf en als koster mochten wij
hem ook vaak op zondag begroeten. Inmiddels zijn Gijs en Mieke al in Leiden gaan
wonen en zullen zich vast en zeker snel thuis gaan voelen binnen hun nieuw

gemeente.

15



.
(4®]
©
—
C
)

g
—
)

N
)

=

by s

—

16

Nieuwe Jeugdwerker

Jeugdwerker

We zijn dankbaar dat we een geschikte kandidaat hebben gevonden voor de
vacature van jeugdwerker. Zijn naam is Steven Parmentier. Steven is 28 jaar,
getrouwd en is vader van een dochter. Steven heeft Theologie gestudeerd in
Leuven en heeft 5 jaar ervaring met jeugdwerk in Zeist, Driebergen. Vanaf
augustus 2018 is hij deeltijd evangelist bij de CGK zendingsgemeente “Open
Hof" in Hillegom. Vanaf augustus is het gezin Parmentier in Hillegom komen
wonen,

Zijn taken als jeugdwerker zijn:

-Het ondersteunen en coachen van de vrijwillige jeugdleiders.

-De jeugdwerker ondersteunt de predikant bij het jeugdwerk.

-Contact leggen met andere instanties, scholen en kerken in de omgeving om
te zoeken naar mogelijkheden voor versterking en samenwerking van het
missionaire jeugdwerk.

-Uitvoeren van de lopende zaken en wensen van kernteam jong, zowel gericht
op de zorg voor kinderen en jongeren, als de (door)ontwikkeling van
activiteiten en materialen.

Steven komt per 1 september in dienst bij de Witte Kerk. Het contract is voor
1 jaar en voor 1 dag in de week. Hoe deze tijd wordt verdeeld zal in overleg
worden besloten.

Ontmoeting Fonteinkerk

In het voorgaande kerkblad vertelden we dat er een ontmoeting heeft
plaatsgevonden tussen de kerkenraden van de Fonteinkerk (Christelijk
Gereformeerde Kerk) en de Witte Kerk. We informeren u graag over de inhoud van
het gesprek dat we die avond met elkaar hebben gehad. Hierbij ontvangt u het
verslag van deze vergadering van mei jl.

Deze vergadering wordt voorgezeten de tekst: Laat hen een zijn om te
door beide predikanten, en aanwezig getuigen zodat de wereld ziet dat Hij
zijn het grootste gedeelte van beide leeft” staat centraal.

kerkenraden. We worden hartelijk

welkom geheten door Ds. Berensen, we ~ We zingen gezamenlijk Psalm 150: 1, 2
bidden om een gezegende vergadering  uit de nieuwe berijming.

en slaan de Bijbel open bij Johannes 17:
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Ds. Berensen bespreekt de aanleiding en doel
van deze vergadering:

De Witte Kerk en de CGK zijn Hemelsbreed
slechts 250 meter van elkaar verwijderd. Beide
gemeenten kennen een eigen historie,
samenstelling en cultuur. Tegelijkertijd staan
beiden gemeenten van Christus in een dorp
waarin de stem het evangelie van Christus
steeds minder wordt gehoord. In deze
veranderende samenleving ligt een roeping om
het evangelie van Christus in woord en daad te
verkondigen. Het zou mooi zijn als wij deze
roeping gezamenlijk meer gestalte kunnen
geven.

Naast deze roeping ‘van buiten' drijft Christus
verlangen naar innerlijke eenheid van Zijn kerk
ons nader tot elkaar. Die eenheid is mogelijk
waar Christus en Zijn woord centraal staan.
Aangezien beide gemeenten zich nadrukkelijk
wortelen in schrift en belijdenis en daarnaar
handelen, kunnen we zeggen dat we hetzelfde
delen. Echter zijn de onderlinge contacten tot
dusver beperkt.

We stellen vast dat de kerkverbanden waartoe
beide gemeenten behoren, ons stimuleren deze
onderlinge contacten verder uit te bouwen.
Onder meer de synodale CGK- en
PKN-regelingen tot kanselruil, elkaar spreken op
kerkenraadniveau en samen optrekken in
missionair-diaconaal werk bieden nieuwe
ruimte tot nader contact.

Het doel van deze onderlinge toenadering is in
de eerste plaats een nadere kennismaking met
de broeders en zusters van een ander
kerkverband. Door het onderlinge
geloofsgesprek op gang te brengen hopen we
te ervaren dat er sprake is van geestelijke en
confessionele eenheid over de kerkmuren heen.
Door deze gesprekken hopen we tot de
conclusie te komen dat wat we in Efeze 4
kunnen lezen: één lichaam en één Geest zijn.

We gaan in groepjes uit elkaar en stellen tijdens

dit geprek Efeze 4:1-16 centraal.

We doen dit aan de hand van een aantal

vragen:

« Wat betekent gemeente zijn voor jou?

+» Waarin zijn christenen één en waarin zijn ze
verschillend?

+ Mag groeien pijn doen? Geven pijnlijke
ervaringen ook groeikansen?

« Wat zegt God ons in Efeze 47 En wat kunnen
we er mee doen?

- Op welke concrete manieren zouden de CGK

en de Wittekerk de komende jaren elkaar beter

kunnen leren kennen.

Na de groepsgesprekken komen we weer bij

elkaar en geven we elkaar feedback over de

gesprekken die hebben plaatsgevonden. Er is in

de groepen openheid geweest om met elkaar

van hart tot hart te spreken, door elkaar te leren

kennen vallen sommige vooroordelen weg en

kunnen we elkaar vinden in de

overeenkomsten.

De kerkenraden bespreken nij welke activiteiten
we een samenwerking kunnen zoeken, naast de
zaken die nu al gezamenlijk gedaan worden
komen er een aantal nieuwe suggesties uit de
vergadering naar voren zoals: Jeugd, Diaconaat,
Missionair werk, ouderenbijeenkomsten,
groei/Bijbelstudiegroepen, Leerhuisavonden.
De synode laat het ook toe dat er een kanselruil
kan plaatsvinden, en we besluiten dat het goed
is als dit volgend jaar een keer plaats gaat
vinden. We benadrukken dat de samenwerking
niet als doel heeft om de gemeentes samen te
voegen, maar uitsluitend om de samenwerking
op bepaalde vlakken te zoeken. Om een vervolg
te geven aan deze vergadering besluiten om
over zes maanden weer een gezamenlijke
vergadering plannen. Deze zal in onderling
overleg met beide scribae worden gepland.

We zingen met elkaar tot slot Psalm 84:1, 6 uit
de nieuweberijming, waarnaar Ds. van der Wal
de avond afsluit met gebed.
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Wandelen in eenheid

Aan het einde van het vorige groeigroepseizoen heeft de groeigroep uit Hoofddorp
op hun verzoek een gesprek gehad met een aantal kerkenraadsleden. Er leefden
vragen en zorgen rondom een aantal besluiten en ontwikkelingen in de gemeente.
Niet alleen binnen deze groeigroep maar ook in de bredere kring van de gemeente
worden af en toe zorgen geuit en vragen gesteld. Het is belangrijk dat we hier
aandacht aan schenken en met elkaar over in gesprek blijven gaan.

In Efeze 4: 1-16 roept de Bijbel ons op om als gemeente samen te wandelen waardig
onze roeping en daarbij ons te beijveren in de eenheid. Een mooi beeld: samen
wandelen. Als je samen wilt wandelen is het van belang dat je

a) in de zelfde richting en

b) in hetzelfde tempo loopt.
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Dat vraagt continue afstemming. In de allereerste plaats met de Here God zelf. Hij weet de immers
de juiste richting. Maar zeker ook de afstemming met elkaar. Vooral dat laatste is best een
uitdaging. Er staat niet voor niets dat we ons daarin moeten beijveren en vergt dus onze aandacht
en inspanning!

In een open en eerlijk gesprek heeft de Hoofddorp groeigroei zijn zorgen gedeeld en hebben de
kerkenraadsleden wat meer achtergrondinformatie en achterliggende redenen van bepaalde
besluiten en ontwikkelingen kunnen geven. Al met al een waardevol gesprek, waarin we niet alle
zorgen en verschillende meningen zomaar kunnen wegnemen, maar waarin we over en weer met
elkaar konden afstemmen in een sfeer van broederlijke liefde. Mooi dat we het gesprek hebben
afgesloten met een gezamenlijk gebed. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
We zijn als kerkenraad dankbaar voor de getoonde openheid van de Hoofddorpgroep. Immers: het
feit dat er zorgen zijn, getuigt ook van betrokkenheid en liefde voor de gemeente. Als bezorgdheid
niet wordt gedeeld, kan zich dat gaan vertalen in een stukje wantrouwen, onbegrip, teleurstelling
of onverschilligheid. En dat brengt de eenheid in gevaar.

Wat we als kerkenraad vooral meenemen uit het gesprek, is opnieuw de bevestiging van het belang
van goede onderlinge communicatie in de gemeente. Dit staat voor komend seizoen hoog op de
kerkenraad agenda. Het is onze taak en verantwoording om de gemeente zo goed als mogelijk te
informeren. Wilt u/ wil jij bidden om wijsheid en inzicht om hier de juiste invulling aan te kunnen
geven?

Laten we als gemeente ons blijven inspannen om de eenheid te bewaren door ons in eerste plaats
te focussen op Jezus Christus en vandaar uit met elkaar te wandelen in Zijn liefde!
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Seniorenmiddag

Ongeveer zes keer per jaar organiseert de HVD een mooie middag voor ouderen.
Hervormde vrouwendienst, HVD, is een ouderwetse naam die zich inzet om leuke,
mooie en gezellige activiteiten te organiseren voor senioren.

Maandag 17 september is de eerste middag van dit seizoen. Gerrit Thomas, komt vertellen

over de verslaving in Nederland. Hij is €één van de vele vrijwilligers die zich het lot aantrekt van de
verslaafden en vertelt over de liefde van God. Maandag 29 oktober mag je alvast in je agenda
noteren. Deze middag komt er een spreker van de Stichting Christenen voor Israél en maandag 17
december is de kerstmiddag.

We nodigen je van harte uit om deze middagen in het Trefpunt met ons mee te beleven. De
middag begint om 14.30 uur. Wanneer je opgehaald en weer thuisgebracht wilt worden kun je
bellen naar Hennie van Beem. (telefoonnummer 0252-673461)

Wereld Diaconaat

(collecte zondag 14 oktober)

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het middenwesten van Nepal is arm. Landbouw is
moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Door het voedseltekort is
35% van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. In de regio ligt een groot meer,
geschikt voor het kweken van vis. Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren
meer inkomsten.

Samen met |okale partner UMN helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door
het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van
kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen en over de verkoop
van de vis. Behalve voor het kweken van vis is het meer ook heel geschikt voor ecotoerisme. Met
een waterfiets kunnen toeristen een mooie tocht over het meer maken. Door gebruik van de
waterfiets komt er meer zuurstof in het water wat bevorderlijk is voor de visstand. UMN traint de
bevolking rond het meer in het duurzaam kweken van vis en ondersteunt hen bij het verbouwen
van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is. Ook trainen ze mensen om
hun eigen geiten- of groentebedrijf op te zetten.

Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt het
inkomen van de bevolking en kunnen 1.600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie

zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee? io



en Kerkzaal

Voor de zomer hebben wij u op de hoogte
gebracht over de evaluatie van het vernieuwde
toegangsbeleid betreffende de kerk en zalen
voor onze kerkelijke activiteiten. Alle kernteams
hebben inmiddels toegang tot het online
reserveringssysteem en maken daar gebruik
van. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat
de gebruikers in onze gemeente positief zijn
over het nieuwe toegangsbeleid en het
reserveringssysteem. De uitkomsten van deze
evaluatie zullen ook gebruikt gaan worden om
het toegangsbeleid en reserveringssysteem
door middel van kleine aanpassingen in detail
verder in te vullen.

Het online reserveringssysteem wordt ook
gebruikt door onze beheerders om de
niet-kerkelijke, commerciéle gebruikers in te
plannen. Voor deze toepassing is het gekozen
softwarepakket nog niet optimaal. Dit punt is
besproken binnen kernteam Beheren. We
gebruiken het huidige systeem voorlopig en
zullen nog inventariseren verder welke wensen
er zijn. In 2019 zal gekeken worden naar de
mogelijkheid om een ander softwaresysteem of
een reserveringssysteem te gaan gebruiken,

bij voorkeur een systeem die aan onze website
gekoppeld kan worden.

Verjaardagbussen:

mw. G.v.Elderen-v.d.Maarl € 64,95
mevr. Mohlen € 69,40
mevr. A. Gijzenberg € 148,50

20 mevr. T v.d. Vlis € 86,60

Trefzeker - update

Evaluatie Nieuwe Toegangsbeleid Trefpunt

Start seizoen

Diverse kernteam beginnen hun activiteiten
weer te plannen en organiseren. Ons
decentralisatieproces houdt ook in dat de
kernteams de communicatie rondom
activiteiten zelf zullen verzorgen. Sommige
kernteams zijn hierin al heel ver, anderen zijn
nog wat zoekende.

Misschien dat er in deze fase dingen rondom
activiteiten voor u niet helemaal duidelijk zijn of
dat u communicatie hebt gemist. We hopen op
uw begrip hiervoor en vragen u actief op zoek
te gaan naar informatie of de juiste
contactpersonen hiervoor te benaderen

U kunt ook voor deze informatie altijd op onze
website terecht www.wittekerk.nl/wegwijs/ of
voorin in het kerkblad lezen.

Komt u er niet uit, mail dan gerust naar
secretaris@wittekerk.nl.

We vervolgen binnenkort onze uitgezette lijn
t.b.v. het toekomstbestendig maken van de
financién van het Trefpunt.

Namens het Projectteam
Paul de Bruin



Kerk TV

Zoals u vast weet worden de erediensten ook
uitgezonden via internet. Dit gaat via onze
eigen website of www.kerkdienstgemist.nl,
waar je iedere dienst live kan volgen. Tot 2
weken na dato is

het mogelijk de uitzending nog te bekijken of te
luisteren.

ledereen met een internetaansluiting en een
geschikt apparaat kan de uitzending
meebeleven. Mogelijkheden zijn o.a. via een PC,
laptop, tablet, maar ook via de smartphone.
Voor de laatsten is ook een app beschikbaar,
zoek hiervoor in uw app-store naar ‘Kerkdienst
Gemist. Moderne televisies kunnen deze
mogelijkheid ook ondersteunen.

Hoewel onze leverancier er alles aan doet om
het zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben
we te maken met techniek en is het dus zaak
om te zoeken wat het beste bij de gebruiker
past.

Als alternatief is er de mogelijkheid om via een
op de televisie aangesloten kastje de
uitzending te bekijken.

Dit kan een goed alternatief zijn voor diegenen
die b.v. geen computer of tablet hebben. Wifi of
bedraad internet blijft echter noodzakelijk.

Als kernteam Beheren hebben we het
uitgangspunt dat de gebruiker zelf de middelen
(dus internet en een geschikt apparaat) regelt.
Indien hulp gewenst is, kunt u contact
opnemen met ondergetekende.

Daarnaast willen we nog aangeven dat het
bekijken van een kerkdienst ca. 1 euro aan
onkosten met zich meebrengt. Dit bestaat uit
verbruikskosten naar de leverancier en
afschrijving van de apparatuur. Wij hopen dat
wanneer u de mogelijkheid tot het bekijken van
diensten als prettig ervaart, dit ook wilt
waarderen in uw giften.

Wij wensen u vreugdevolle en gezegende
diensten mee te beleven via de moderne
techniek.

Namens Kernteam Beheren,
Johan Schoon
johan@wittekerk.nl
0252-347992

Collectetelling

Kerkrentmeesters: 10 juni kernteam toerusten € 198,25 |10 juni kosten
ontmoetingdiensten € 96,72 | 17 juni kosten Xperiencediensten € 103,65 | 24 juni Focus €
185,40 | 1 juli kernteam Vieren € 206,50 | 15 juli kernteam Jong € 259,79 | 29 juli kernteam
Bemoedigen € 260,85 | 12 augustus onderhoud gebouwen € 279,35 | 26 augustus
bijzondere diensten € 259,56 | Algemeen € 3.576,39 | verjaardagbusjes € 369,45 |

rommelmarkt € 827,50

Diaconie: 3 juni Guatemala € 249,15 | 17 juni BD inloophuizen en DAK € 187,15 | 8 juli MAF

€ 541,30 jeugdwerk kerk en school € 264,25 | 25 juli trouwdienst J&M € 300,40 | 5 augustus
Dorcas € 234,10 | 29 augustus zending Kameroen € 210,47 | Algemeen € 2.701,69 |
bloemengroet via ds. van Andel € 15,00 | zendingsbussen € 797,76 21
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Klaar voor de start

Een nieuw begin

Een nieuw seizoen, nieuwe activiteiten! Via www.wittekerk.nl/agenda zijn alle activiteiten
van de Witte Kerk te bekijken. Hier een selectie van activiteiten met jongeren en ‘zoekers,
die binnenkort starten:

Follow Me (12-16)

De ‘catechese’ voor jongeren van ongeveer 12 tot en met 16 jaar. Zij ontvangen een
persoonlijke uitnodiging. Dinsdagavond om de week in de Kelder onder het Trefpunt,
dit jaar van 19.30u tot ongeveer 20.30u (inloop vanaf 19.15u). Het team bestaat uit
Nelleke Kapitein, Maarten Verheij en Ds. Arjan Berensen. We gebruiken deels
Focus-materiaal en deels ook ander maar nieuw materiaal. Startavond: 18 september.

Youth Beta (16+)

Een langdurige wens is in vervulling gekomen: de Witte Kerk krijgt een verdiepende
jongerenwerkactiviteit voor jongeren van ongeveer 16 jaar en ouder. Startavond met
pizza's: dinsdagavond 11 september, 18.00 uur in Trefpunt (opgeven via Whatsapp,
06-14459029). Het team bestaat uit Linda en Erik van Leeuwen en Ds. Arjan Berensen.

Belijdeniskring

Er zijn al vijf aanmeldingen voor de belijdeniskring: geschikt voor iedereen die
belijdenis wil gaan doen, of daarover nadenkt. De startavond zal in september
plaatsvinden. Doe je mee? Opgeven via Whatsapp, 06-14459029 of mail:
dominee@berensen.nl.

Instapcursus Bijbellezen

Deze korte cursus (6 avonden) is een prima vervolg op een Alpha-cursus, of een
traject van volwassenbelijdenis. We ontdekken in 6 avonden iets van de kracht van de
Bijbel. De kring is gericht op beginnende gelovigen en andere belangstellenden met
geen of weinig kerkelijke achtergrond.

Ds. Arjan Berensen




Een nieuw seizoen...

Startweekend

In het startweekend is er een mooi en afwisselend programma samengesteld voor
jong en oud. Van muziek tot samen eten en van een startdienst tot een kijkje in de
keuken. We informeren je hierbij graag over de verschillende activiteiten:

Vrijdag 14 september

Als onderdeel van het startweekend wordt er op
14 september een benefietconcert gehouden in
de kerk. Medewerking wordt verleend door het
Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer en
door diverse gemeenteleden. De opbrengst van
dit concert is bestemd voor onderhoud aan de
geluidsinstallatie in de kerkzaal. De kaarten
kosten € 5 ps. (incl. koffie in de pauze) en kun je
reserveren via benefiet@berensen.nl. Kaarten
zijn ook op de avond zelf aan de deur te koop.
Het concert duurt van 20.00 uur tot ongeveer
21.45 uur. De deuren gaan open om 19.30 uur.
Welkom!

Zondag 16 september

We vieren de start van het nieuwe
kerkenwerkseizoen met een startdienst waarin
Ds. Arjan Berensen zal voorgaan. Aan de dienst
zal een kinderkoor medewerking verlenen. Na
de dienst is er koffiedrinken. Aansluitend van
11.30 tot 12.30 uur geven we je graag een kijkje
in de keuken van de verschillende clubs en
groepen.

Het is eigenlijk een kerkproeverij. Er is zoveel!
Overal in de kerk komen mensen samen voor
ontmoeting, geloofsgesprek, gezelligheid, zang
en noem maar op. Kijk en beleef het mee in
korte informele presentaties van 3x20 minuten
in de verschillende ruimtes van het Trefpunt. Bij
goed weer gaan we naar buiten.

Na het kijkje in de keuken is het tijd voor het
lunchbuffet! Neem iets mee voor de lunch. Voor
jezelf/je gezin + 1 extra persoon. Het is nog
leuker om iets lekkers te maken dat je met
anderen kunt delen. Bijv. een (zelfgemaakt)
brood, een quiche, een salade van eigen recept,
een stukje kaas, een gekookt ei. Je kunt je lunch
's morgens voor de dienst klaarzetten op de
tafel in het Trefpunt. Om 12.30 uur gaat
iedereen aan tafel voor de lunch. Borden, bestek
en een drankje krijg je aangeboden en hoef je
niet zelf mee te nemen. Opgeven is niet nodig,
schuif gewoon lekker aan!

Tot slot ben je van harte welkom bij de sing in
van 14.00 tot 14.45 uur in de kerk. We zingen
dan bekende liederen voor jong en oud. Fijn om
zo dit feestelijke weekend met elkaar af te
sluiten. Zing je mee?
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Tel je zegeningen

Bij de deur van onze klas hangt een poster. “Hoera, het is vandaag!” Hoera? Overdreven, denk je
misschien. Simplistisch, denkt een ander. En toch ... het bepaalt mij erbij dat iedere dag hoe dan
ook een cadeau is. Los van wat er gebeurt die dag. Het eerste wat ik krijg, is deze dag. Zo één als
deze is er niet eerder geweest en komt er ook niet meer. De mens leeft dag aan dag op de adem
door God ons ingeblazen. Zo begon het bij de schepping.

Lukt het ons om in elke dag Gods zorg voor ons te zien? Mij niet. Dat vraagt oefening. Zijn zorg,
genade en liefde liggen (verborgen) in iedere dag. Zo is Hij. Maar vaak zijn onze ogen vertroebeld.
Zorg, verdriet, boosheid, drukte, wanhoop, onverschilligheid zetten een bril op onze neus,
waardoor ons zicht op Hem wazig is. Het vraagt anders kijken om Zijn hand toch te zien. Het vraagt
bij mij regelmatig ook een wilsbesluit om in de gewone dmgen het buitengewone van Gods zorg
te zien. Het vraagt zeker gebed. ]

Simpelweg de zegeningen zien in elke dag. Om stil van te worden. Om dankbaar van te worden.

Stef, onze zoon van 9 jaar, doet het me voor. Opeens ontdek ik bij zijn bed een schrift. Op het idee
gebracht door zijn zus, is hij bezig aan een ‘dankbaarheidsschriftje’ vol te krijgen. Geraakt lees ik
een paar woorden.

Dankbaar voor:

« De zon en de vogels

» Oma Trekker is thuis uit het ziekenhuis

« Groot Nieuws Radio

« Nog steeds volgehouden om geen vechtspelletjes te spelen

« Goede herinneringen

« Niet heel veel pijn meer

« Alle dinoplaatjes compleet

+Opa

Dit is toch zegeningen tellen in optima forma? Ontdekken wat goed is, soms door verdriet en gemis
heen. Dankbaarheid uitspreken én adresseren. Een kind doet het ons voor.

Wij gaan in het kerkelijk jaar richting Dankdag. Ach, wat beperken we onszelf toch als we het bij
deze éne dag houden. ledere dag kan Dankdag worden. Een lieve zus uit de gemeente drukte mij
ooit op het hart dat ik Hem mocht blijven danken, door verdriet en moeite heen. Zing van Hem, zei
ze! Niet zo lang geleden werden we er in de kerk ook nadrukkelijk bij bepaald door een preek:

Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.
Hoera, het is vandaag!

Nelleke Kapitein
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Proponent

Een proponent is in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en in de Remonstrantse Broederschap
een afgestudeerd theoloog die mag preken en beroepen kan worden door een gemeente. De
proponent onderscheidt zich van de 'kandidaat;, een student die wel mag preken, maar nog niet
beroepbaar is. In de nieuwe kerkorde van de PKN is het begrip proponent weer teruggekomen,
nadat het lange tijd minder gebruikt werd.

Oorspronkelijk was de proponent een man die getoetst werd of hij geschikt was om predikant te
worden in de gereformeerde (later: hervormde) kerk. In principe had een proponent aan een
universiteit theologie gestudeerd. Een student werd proponent door met goed gevolg een
examen in een classis, een regionaal kerkbestuur, af te leggen. Dit was het praeparatoir
(voorbereidend) examen. In de zeventiende en achttiende eeuw moest hij om toegang hiertoe te
krijgen testimonia, academische getuigschriften, van zijn professoren overleggen. In de
negentiende en twintigste eeuw diende hij het kandidaatsexamen afgelegd te hebben.
Langzamerhand werd toen de aanduiding 'kandidaat’ gangbaar in plaats van 'proponent’; de
remonstranten daarentegen hebben (in hun kerkorde) steeds het begrip proponent in stand
gehouden.

Het was echter ook mogelijk om zich op grond van bijzondere bekwaamheid (of "singuliere
gaven") aan te melden voor het praeparatoir examen. Met name in het begin van de zeventiende
eeuw waren er als gevolg van het geringe aantal academisch opgeleide theologen veel van deze
predikanten of "duytsche clercken" die geen academische studie hadden gedaan. Later kwamen
zij echter steeds minder voor.

Een proponent kon predikant worden door een beroep van een kerkelijke gemeente te krijgen. Bij
PKN en haar voorgangers moest hij opnieuw met goed gevolg een examen afleggen, ditmaal bij
de classis waarbinnen hij beroepen was. Dit examen heette het peremptoir (laatste) examen.
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Groeigroep avonden

Afgelopen seizoen mochten we als gemeente, en dus ook binnen de groeigroepen, beginnen
met het Focus traject. Voor sommigen was dit wel even wennen. Het is best een uitdaging om
handen en voeten te geven aan de praktijkopdrachten. Maar we mogen klein beginnen, door
gewoon eens aan een gemeentelid te vragen: wat beweegt jou om te geloven en naar de kerk
te gaan? Waar worstel je mee of waar wordt je juist blij van? Ook het samen nadenken hierover
is een waardevol proces. En dit te doen tijdens groeigroep avond, is daarvoor een mooie en
veilige plek! Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om vanaf 24 september
weer te kunnen starten. Ben je nog niet betrokken bij een vaste kring? Dan ben je in het nieuwe
seizoen van harte welkom!

Kringleiders gezocht

We hebben gemerkt dat het steeds meer van belang wordt dat alle kringen weer een vaste
kringleider hebben. Niet zozeer iemand die de groep in zijn eentje leidt, maar iemand die een
vast aanspreekpunt is voor zijn of haar kring m.b.t pastoraat en praktische zaken. ledere kring
heeft zijn eigen ‘kleur, maar het is ook goed om verbinding te houden met het grote geheel,
met datgene waarmee we als gemeente mee bezig willen zijn. Ook hiervoor is het goed als er in
elke kring iemand is die hier een stukje verantwoordelijkheid voor wil dragen, en hij/zij wordt
daarvoor ook toegerust. We zoeken nog zeker twee mensen voor deze taak. Misschien wil je er
over nadenken of jij deze peddel kunt oppakken voor het nieuwe seizoen. We horen het graag!
Voor meer informatie over de groeigroepen kun je terecht bij Clasine Feith, ggg@wittekerk.nl.

Toerusting voor kringleiders

Woensdag 17 oktober er op initiatief van de kernteams Bemoedigen en Toerusten een
toerustingsavond voor kringleiders en bezoekbroeders —en zusters. Uiteraard zijn andere
belangstellenden van harte uitgenodigd! De avond zal gaan over pastoraat in de gemeente.
Meer informatie over deze avond volgt maar reserveert de datum alvast in je agendal
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Landelijke Focusdag

Zaterdag 6 oktober organiseert IZB weer een landelijke Focusdag. Alle gemeenteleden van
deelnemende of geinteresseerde gemeenten zijn van harte uitgenodigd. Een dag vol toerusting,
ontmoeten en inspiratie die wordt gehouden in “Het Kruispunt’, Terschellingkade 22 te
Amersfoort.

Het programma begint om 10.00 uur en is om 15.00 uur afgelopen. De kosten bedragen €10, -.
Als je interesse hebt kun je je aanmelden via focus@izb.nl.

Laat even weten (focus@wittekerk.nl) als je je opgegeven hebt, dan kunnen we voor het vervoer
gezamenlijk afspreken om vanuit Nieuw-Vennep te vertrekken.

SO 7

Commissie Kerk & School

De commissie Kerk en School in Nieuw-Vennep nodigt alle kinderen van de basisschoolleeftijd met
hun ouders / verzorgers uit om op woensdag 26 september een startfeest bij te wonen om het
nieuwe schooljaar te openen.

Op dit startfeest treedt Kindertheater Simon en Zo op met de voorstelling:

“De Barmhartige Baviaan! Een eigentijdse versie van de gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan.

Ook willen we aan het begin van het nieuwe seizoen samen zingen en bidden.

Locatie: gebouw De Rank, Eugenie Previnaireweg 14, Nieuw-Vennep.
Aanvang 19.00 uur, zaal open 18.45 uur.




Gezocht:

Een fotograaf

Hou je van fotograferen? Ben je handig met het
bewerken van foto's?

Door verhuizing van één van onze fotografen zijn wij op
zoek naar iemand;

- die onze kerkelijke activiteiten wil vastleggen op
camera ter illustratie van onze website, uitnodigingen,
kerkblad e.d.

- op discrete wijze persoonlijke momenten in onze
diensten kan fotograferen (o.a. doop en belijdenis).
Fotografen stemmen zelf onderling af wie wanneer in
actie komt.

Ben jij degene die deze creatieve taak op je wilt nemen,
stuur dan een mailtje naar onze secretaris
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Nieuws uit het Boekenstalletje

Maak je bijbel groen - €16,95
Verdieping, inspiratie en opdrachten om
van je eigen bijbel een Groene Bijbel te
maken. Maak je eigen Bijbel groen is een
werkboek in lijn met de Groene Bijbel.
Deze unieke uitgave bevat de extra
content van de originele Groene Bijbel
rond het snijvlak van Bijbel, geloof en
duurzaamheid. Daarnaast zit er bij dit
werkboek een groene markeerstift om
verzen of bijbelgedeeltes in je eigen
bijbel groen te markeren. Elk werkboek
bevat een stickervel met diverse

Jakobus
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Het leven van Jezus Christus - €24,50

De vier evangelisten vertellen elk op hun eigen
manier het goede nieuws over Jezus. Hun
verhalen verschillen, maar hebben ook veel met
elkaar gemeen. Dat geldt in het bijzonder voor
Mattedis, Marcus en Lucas. In dit kleurrijke boek
worden de verhalen van de vier evangelisten
niet na elkaar, maar naast elkaar verteld. Het
boek is zo een prachtige manier om de vier
verschillende evangelién met elkaar te
vergelijken en het unieke perspectief van elk
evangelie op Jezus Christus te ontdekken.

Groene-stickers waarmee je je eigen
bijbel maakt tot een echte Groene Bijbel
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Beth Moore - Jakobus (werkboek) - €24,95
Jakobus helpt ons om de consequenties van ons
geloof onder ogen te zien. Als je de man en het
boek Jakobus leert kennen, krijg je inspiratie

om je geloof op praktische manieren in actie
om te zetten. Bestudeer samen met Beth Moore
begrippen als vreugde, moeiten, geloof,
wijsheid, vastberadenheid, de tong,
nederigheid, gebed en meer. Er is ook een
handboek bij deze bijbelstudie beschikbaar.

Het boek kan ook goed gebruikt worden voor
bijbelstudie, individueel of in groepsverband. In
de uitgave zijn dan ook studie- en
gespreksvragen opgenomen.

HET LEVE
VAN JEZUS CHRISTUS
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Bezoek ook eens de website van de Bijbel-In in Haarlem, waar wij onze boeken van betrekken
(www.bijbelin.nl). Via deze website kunt u ook bij ons bestellen.
Of volg ons via https://www.facebook.com/Bijbelln/

Namens het Boekenstalletje,

Hinke te Lintum-Posthumus, tel. 0252-675363 (hinke.telintum@filternet.nl)
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Ingekomen

In deze rubriek vind je ingezonden mededelingen en artikelen die niet onder de
verantwoordelijkheid van onze gemeente vallen. Omdat we veel meer artikelen
krijgen dan er ruimte beschikbaar is, plaatsen we ook artikelen op facebook of op de
website,
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Hierbij willen wij langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, felicitaties, bloemen en bezoekjes voor ons 55 jarig huwelijksjubileum.
Dit alles bij elkaar heeft het voor ons een onvergetelijke dag gemaakt.
Hartelijke groeten

Piet en Yvonne van Cronenborgh

Bedankt
Graag wil ik alle broeders en zusters vriendelijk bedanken voor al jullie gebeden
kaarten telefoontjes gesprekken en bezoekjes tijdens mijn ziekte. Mijn vrouw Willie
en ik voelden ons daardoor echt gedragen. Ook Ds. van. Andel wil ik bedanken
voor zijn bezoek in het ziekenhuis en thuis en de fijne gesprekken. Op 1 augustus
kreeg ik van de arts te horen dat ik schoon ben.. Geen uitzaaiing, geen chemokuur
of bestraling. Hieruit blijkt maar weer dat al onze gebeden worden gehoord en dat
GOD genezing schenkt. Geprezen zij DE HEER. Nogmaals u allen bedankt, blijf als
gemeente bidden voor de zieken want er is een GOD die HOORT en GENEEST.

Willie en Piet van der Wal, Zichtweg 145, 2151 WE Nieuw Vennep.

Discipelschap in 20 weken

In oktober gaat op de Wittenberg in Zeist opnieuw de cursus 'Discipelschap in 20 Weken' van start.
D20 is een korte cursus die als doel heeft om deelnemers te leren leven als leerling van Jezus. In 20
avonden en 2 weekenden leren cursisten om de goede boodschap van Gods Koninkrijk uit te leven
in hun eigen leven en hun eigen omgeving. Veel christenen voelen zich alleen staan in hun geloof,
ze verlangen naar meer, maar weten niet zo goed vorm te geven aan hun roeping. Deze cursus -
met een sterk vormend karakter - bestaat uit zes pijlers: met God leven, inspirerende en stevige
Bijbelse verdieping, het ontwikkelen van een missionaire levensstijl, persoonlijke en geestelijke
ontwikkeling, het vormen van een leergemeenschap en coaching van het groepsproces. De
avonden worden geleid door een professionele host/coach om het eigen leerproces te begeleiden.
Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd op de Wittenberg in Zeist. De ervaren
docenten komen uit de breedte van christelijk Nederland. De cursus start half oktober en op
woensdag 5 en woensdag 26 september zijn er speciale introductieavonden voor geinteresseerden.
Heeft u interesse om deze cusus te volgen, op hun website: www.dewittenberg.nl/d20 kunt meer
informatie vinden.
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Predikant

Ds. Arjan Berensen, Venneperweg 477, 2153 AD Nieuw-Vennep

tel. 06-14459029|dominee@wittekerk.nl | twitter.com/dsberensen | fb.com/dsberensen
beste bereikbaar op werkdagen tussen 13.15 tot 13.45 uur.

Pastoraal werkers
Ds. Chris van Andel | zorg@wittekerk.nl
Drs. Marijke Gehrels | marijke.gehrels@live.nl
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Trajectbegeleider Focus
Dorothée Berensen-Peppink | d.berensen@izb.nl

Meeleven
Voor het delen van een situatie, pastorale zorg of het vragen voor voorbede:
Margriet de Leede: zorg@wittekerk.nl |tel. 0252-580806

Rondom de diensten

KerkTV en kerkradio: Kees Klerk | kerkTV@wittekerk.nl | 0252-672476
Vervoer: Anja 't Hooft | fam-t-hooft@kpn.nl

Oppais (tot 2,5 jaar): Neline Buitenhuis | oppas@wittekerk.nl

Peuterkerk (2,5 tot 4 jaar) Inez Langius | peuterkerk@wittekerk.nl
Kinderkerk: Mathilde Hogendoorn | kinderkerk@wittekerk.nl
Mededelingen voor nieuwsbrief. nieuwsbrief@wittekerk.nl

Ziekenbriefje of bloemengroet: Rita Jongeneel | ritajongeneel@gmail.com
Ontmoetingsdienstcommissie: Bouke Duizendstra | vieren@wittekerk.nl
Team Xperience: Pauline Maat | Pauline_Maat@hotmail.com

Administratie

Ledenadministratie: Jaap en Lenny van Westerhuizen | leden@wittekerk.nl

Abonnementen kerkblad: via ledenadministratie

Archief en kopieerwerk: Geerhard van Hulzen | archief@wittekerk.nl / kopieer@wittekerk.nl

Activiteiten

Alle activiteiten vind je op de website. De meest gezochte:

Rommelmarkt: Barend van Groenigen | rommelmarkt@wittekerk.nl
Ouderenmiddagen (HVD): Marry Bos | marry.bos@gmail.com | tel. 0252-672206

Zalencentrum Het Trefpunt
Het Trefpunt is op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur geopend.
Kees en Truus Klerk | trefpunt@wittekerk.nl | tel. 0252-672476

Rekeningnummers

Diaconie: NL33INGB 000.214.42.90

Kerkrentmeesters algemeen: NL52 RABO 034.580.23.73

Solidariteitskas: NLT6RABO 013.265.79.37

Vrijwillige Bijdrage (Kerkbalans): NLASFVLB 022.538.22.96

Abonnement kerkblad: NL20FVLB 022.538.22.61 31






